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e Türk-Iş Dergisi Basın Ahlâk Ye sasına uyar. 


ə Türk-İş Basın ve Halkla Münasebetler Merkezi tarafından hazırlanan Türk-İş Dergisinin bu sa yısı, Ankara'da BAŞNUR Matbaasında dizilmiş, tertiplenmiş ve basılmış: klişeler, Doğan Klişede 

yapılmıştır. 


Saygıdeğer 
Türk - İş Okuru, 


timizin kurucusunu anarız. «Günün anlam ve önemiynin, Atatürk'ün yurda yaptığı hizmetlerin ve nihayet, O'na olan bağlılığımızın dile getirildiği bu törenlerden sonra, gelecek 10 Kasım'a kadar Atatürk unutu. 
lur gider. 

Son yıllarda, Atatürk'ü anma törenlerinin bir diğer özelliği de, «eleştirme» adı altında, O'nu yıpratma çabalarının yaygınlaşmış olması. 

Atatürkü ve devrimlerini küçük göstermeye uğraşan ların asıl niyetlerini tesbit için uzun uzadıya kafa yormak gereksiz; amaç o kadar açık Ki... Bu sayımızda Atatürke geniş bir yer ayırırken, önümüzde, «eleştirin adı altında yapılan «yıpratma» çabalarının örnekleriyle dolu kocaman bir dosya duruyordu. İşin ilginç yönü, birbirlerine kıyasıya hücum eden, yekdiğerini onamluların arkasında görmek için pusuya yatan aşırı uçların, bu dosya da, elele, sarmaş dolaş yer almalarıydı. Bir sayfaya bakıyorsunuz, aşırı sol, hemen yanındaki sayfada yer alan aşırı sağ ila yanaşık nizamda. Bir diğer sayfadaki Mao'cu, öbür sayfadaki Nurcu'ya göz kırmıyor; şeriatçı bir başkası, Leninist'in koyduğu dinamitin fitilini ateşlemek için ellerini oğuşturarak sabırsızlanıyor. 

Bu dosyaya biz «1 numara» diyoruz. Bir de «2 numaralı dosya» var... Ayni görünümü taşıyan bu dosyada da olaylar yer alıyor. Ve yine, düşman kardeşler, işbirliği hâlinde. 

Dosyalar çoğalıp, kalınlaştıkça, Atatürk Türkiye için gittikçe büyük önem kazanıyor. Bu sayımızı, bu yönüyle de ilgi çekici bulacağınız inancındayız. 


* 


urdumuzun büyük bir sorunu (aslında hangi soru-Y numuz büyük değil ki...) da konut konusudur. Anayasamız, Devleti bu konunun çözümü ile görevlendirmiş, Kalkınma Plânları çeşitli tedbirler önermiştir. Ama sorun bütün ağırlığı ile ortada durmaktadır. Öngörülen tedbirler bir türlü uygulama alamna konulamazken, konut yapımında en önemli unsurlardan olan konut kooperatifleri bir de darbe yemiştir. 

Yurdumuzda vergi adaletinden söz etmek herhalde mümkün değildir. Ama vergilendirmede bu kadar büyük bir haksızlıkla karşılaşılması da olacak şey değildir. 

Bu sayımızın kapağını teşkil eden konu bu haksızlığı ele alıyor. 


Hi yıl Kasım ayında yapılan törenlerle Cumhuriye- 


* 


asım ay, Adana'ya hareketli ama o oranda da üzü-K cü günler getirdi. 

«Bossa olayları» diye adlandırılan olayların altında ne yatıyordu? Bu sorunun cevabı kamuoyu için meçhul kaldı. Bu sayımızda, Adana olayları ile ilgili yazımız, gerçeğe mümkün mertebe ışık tutabilmek amacı taşıyor. 

Saygılarımızla 


Yurtta gittikçe yoğunlaşan bunalıma çözüm yolu bulabilmek için 


uzaklara gitmeğe lüzum var mı... 


Kurtuluşun tek yolu: 
Atatürkçülük 


«O bir din düşmanıdır. Fesi, sarığı çıkarttırmış, yerine, gâvur icadı şapkayı giydirmiştir. Laik devlet diyerek, dini, medeni kanun diyerek şeriatı yasaklamıştır. Kadını kafes arkasından çıkararak, toplumu bugünkü ahlaksız yapıya itmiş; latin harfleri diyerek, geçmişimizden, geleneklerimizden bizi ayırmıştır. Müslüman ülkelere hakün olabilmek için elimizdeki tek imkân olan hilafeti kaldırmış ve dış politika alanında bizi zayıf duruma düşürmüştür...» 

Bunlar, sağ uçtaki adamın sözleridir. 

«O'nun devrimleri gerçek bir devrim olma niteliği taşımamaktadır. Yaptıkları tipik bir burjuva devrimi özelliği taşıyan üst yapı devrimleridir. Oysa, asıl devrim alt yapı devrimi olmalıdır. Üstelik yaptağı üst yapı devrimleri de toplum tarafından tam olarak benimsenmemiştir. Emperyalist ülkelerle savaşmakta olan bir ülke için, Marksizme geçişin bütün şartları hazır olduğu halde, buna engel olmuştur...» 

Bunlar da sol uçtaki adamın sözleridir. 

Ve her iki adam da bu sözleri Atatürk için söylemektedirler. 

BİR 10 KASIM DAHA 

32'nci 10 Kasım'ı da geride bi-Takırken, duyduğumuz sözler bunlar oluyordu. 
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© Yobazların bir tehlike teşkil ettiği hayaldir. Bu türlü insanların din ve imanla hiçbir samimi alâkaları yoktur. Dini taassup onlar için bir nüfuz ve menfaat âletidir. Bu sayede bir taraftan halkı, diğer taraftan hükümeti aldatarak, kendileri hesabına nüfuzlu bir mevki yaratırlar ve her suretle menfaat cerrederler. Bunlar hükümete sokulup: Halk bizim her sözümüzü dinler; bizim dediğimiz yerine gelmelidir, diye şantaj yaparlar. Sorra halka dönüp, hükümet bizim avucumuzun içindedir; sakın bizim sözümüzden çıkmaya kalkışmayın, diye tehditte bulunurlar. Yani bizzat halk arasında hiçbir nüfuz ve kuvvete sahip olmadıkları halde simsarlığını yaparlar. Devletten yüz bulamadıkları dakikada kandillerinin yağı tükenir. Çünkü milletimiz hiç bir suretle taassuptan hoşlanmaz. 

e İrtica fikirleri güdenler muayyen bir sınıfa dayanacaklarını sanıyorlar. Bu, katiyyen bir vehimdir, zandır. Terakki yolumuzun üstüne dikilmek istiyerleri ezip geçeceğiz. Yenilik vâdisinde duracak değiliz. Dünya müthiş bir cereyanla ilerliyor. Biz bu âhengin dışında kalabilir miyiz? 

© Memnuniyetle tekrar görüyorum ki Lâik Cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima 


aradığım ve arıyacağım temel budur. 


Adamlar ortaya çıkıp, neredeyse, Atatürk'ü «vatan haini» ilân ediverecekler. Neyse ki, henüz işler o safhaya gelmedi. Ama, bu gidişle gelecek yıllarda neler işiteceğimizi düşünmek bile insanın tüylerini diken diken ediyor. 


Yıllar boyu, Atatürk'ü anmak için yaptığımız toplantıların, Atatürk için osöylediklerimizin hepsi «izindeyiz» den, «sen ölmedin kalbi. 
mizde yaşıyorsun» dan öteye gitmedi, gidemedi. Atatürkçü olmayı, güzel ve süslü cümle yapmak say- 


dık. Kim daha ağlatıcı konuşursa, en büyük Atatürkçü o oldu. 


Bunlar bir gerçek. 


Ve adamlar kendilerine çok uygun buldukları bu ortamdan yararlanarak, bugün, Atatürk hakkında akıllarına geleni söyler hâle geldiler. 


Yakın zamana kadar, en sağcısı da, en solcusu da kendini Atatürkçü diye tanıtıyordu. Ama artık ortamı uygun ibulmuş olacaklar ki devrimlerin tenkidine giriştiler. Bu tenkidler dozunu gittikçe artıracak 
ve hiç şüphe edilmesin bir-kaç 10 
Kasım sonra iş çığrından çıkıverecek. 


Gerçek Atatürkçülerin en büyük hatası, Atatürkçülüğün fikriyatını yaymakta geç kalmış olmalarıdır. Bunun yerine ağlamaklı nutuklar söylenerek, yıllar geçirilmiş ve bu nutuklar söylenirken de öbür yanda, herkesin gözleri önünde Atatürk devrimlerinin temellerine durmadan darbeler indirilmiştir. Bu kadar darbeye rağmen, hâla devrimler yerinde duruyorsa, çok sağlam temeller üstüne oturtulduğu içindir; aşırı solcuların iddiasına rağmen, büyük halk kitlelerine maledildiği içindir. 


«ATATÜRKÇÜLÜK» MASKESİ ALTINDA... 


Geçtiğimiz 10 Kasımda da herkes Atatürk'ü kendine göre yorumladı. Kimisi «eylem adamıydı, fikriyatı yoktu» dedi. Kimisi, «sadece bir askerdi, ekonomiden anlamıyordu» dedi. Kimisi, Anıt-Kabir'den dönerken, «kahrolsun emperyalizm» diye bağırarak, Cento merkezinde duran bayraklara hücum etti, nöbetçi Türk askerine el uzatmakta sakınca görmedi. 

Ama herkes de Atatürkçüydü o gün. 

Atatürk ve Atatürkçülük hakkında yapılan tartışmalar sürüp gidecektir. Çünkü, bu tartışmaları uzatmak aşırı uçların işine gelmektedir. Tartışmalarda, herkes Atatürk'ün bir zayıf tarafını bulmaya çalışacak ve böylelikle de zamanla Atatürk, toplum üzerindeki gücünü yitirecek, dolayısıyla devrimler çatırdayacak ve yıkılan devletin enkazı üstüne herkes kendine göre bir düzen kurmaya çalışacaktır. 
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Türk milleti; 

Kurtuluş savaşına başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır. 

Kutlu olsun. 

Bu anda, bütün Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın, en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. 

Yurttaşlarımı, 

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir. 

Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat (o yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. 

Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. 

Geçen zamana nisbetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet ilimdir. 
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Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına 


sahip kılacağız 


(Cumhuriyetin 10 uncu yılında yaptığı konuşma) 


Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek, milli ülkümüzdür. 

Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda, kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır. 

Büyük Türk milleti, on beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vâdeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. 

Bugün, aynı iman ve kaf'iyetle söylüyorum ki, milli ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin, büyük millet olduğunu bütün medeni âlem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, âtinin yüksek medeniyet ufkundan, yeni bir güneş gibi doğacaktır. 

Türk milleti; 

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. 

Ne mutlu Türküm diyene. 
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Aşırı sağdakine göre, bu düzen, teokratik devlet düzeni olacak, aşırı soldakine göre de Marksist bir devlet düzeni. 

Son yıllarda Atatürk'ü eleştirmek modasının gittikçe yaygınlaştırılmasının arkasında bu amaçlar yatmaktadır. 


Atatürk elbette eleştirilecek, elbette yorumlanacaktır. Bunun aksi düşünülemez bile Ama ne var ki, bu eleştirilerin altında, mutla ka O'nu yıpratmak; yorumlamala rın altında da illa ki, O'nu «İslam âlemi ile Türkiye'nin bağlarını koparmış, dış politikadan anlamaz biri», ya da «batı demokrasilerine düşman bir Marksist» gösterme çabaları yatarsa, ne eleştirilerin, ne de yorumların iyi niyetle kabulüne imkân olmayacaktır. 


EYLEM ADAMI, FİKİR ADAMI 


«Atatürk eylem adamıydı, fikriyatı yoktu» deniyor. 


Atatürk eylem adamıydı, doğru. Ama Atatürk ayni zamanda doktrin yaratan bir adamdı da. Ancak, örneğin bir Karl Marks'tan farkı, O'nun daha ileri görüşlü olmasıydı. Eğer, O da dorktrinini Marks gibi, formüller hâline getirse, bir takım kesin yargılarla gelecek hakkında okehânette bulunsa, büyük bir hızla gelişip, değişen kosullar O'nu da geçersiz hâle getirecekti. Atatürk'ün eylemlerini orijin olarak alın, söylediklerini hiçbir sapma yapmadan uygulayın, göreceksiniz ki, karşınıza bir doğrultu çıkacaktır. Bu doğruda ne kadar ilerlemek isterseniz e ilerleyebilirsiniz. 1930 ların bu doğru üzerindeki yeri günün şartlarına ne kadar uyuyorsa, 1960 ların şartları da o kadar uymaktadır; 2000 lerin şartları da o kadar uyacaktır. 


ÖRNEĞİN EĞİTİM 
KONUSU... 


Bir örnek olarak alalım. 

Atatürk'ün başlattığı eylem, harf devrimi ve ilköğretim seferberliğidir, medreselerin kapatılmasıdır. Bu noktadan hareket edilmiş ve yöntem şu sözlerle belirlenmiştir: 


eğitimi ele 


«Maarif işlerinde behemahal muzaffer olmak lâzımdır. 


Bir milletin gerçek kurtulu- şu ancak bu suretle olur. Bu zaferin temini için hepimizin tek can ve tek fikir olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lâzımdır. Bence bu programın esaslı noktaları ikidir : 


1 — Sosyal hayatımızın 
ihtiyacına uygun olması. 


2 — Asrın icaplarına uyması.» 


«Hükümetin en feyizli ve en mühim vazifesi maarif işleridir. Bu işlerde muvaffak olabilmek için öyle bir program milletimizin bugünkü haliyle, içtimai, hayati ihtiyacıyla muhitin şartları ve asrın icaplarıyla tamamen mütenasip ve uygun olsun. Bunun için, muazzam ve fakat hayali ve çapraşık mütalâalardan tamamen vazgeçerek hakikate kuvvetle bakmak ve elle temas eylemek lâzımdır 
(1923) .» 


Bu genel kuraldan sonra, eği- 


tim sistemimizin ayrıntılarına girilmektedir : 


«Büyük dâvamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmek- 


tir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik 


idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda kavramak için, fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu 


ATATURK 


e Islah olunacak şeyler iktisat ve maariftir. Bu sayede memleket imar edilecek, millet refah sahibi olacaktır. Hiçbir millet ve memlekete karşı tecavüz fikri beslemeyiz. Fakat varlığımızı ve istiklâlimizi korumak için, emniyet içinde çalışarak müreffeh ve mesut olmasını temin için her vakit memleket ve milletimizi müdafaaya gü- 


cü yeten bir orduya sahip olmak da emelimizdir. 


© Artık bugün hayat ve insanlık icapları bütün hakikatiyle tecelli edince safsatalar, hurafeler kafalardan çıkmalıdır. Her gün yüksslmeye ve gelişmeye istidatlı olan milletimizin içtimai ve fıtri inkelâp adımlarını kısaltmak istiyen engeller mutlaka ortadan kaldırılmalıdır, 


e Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmiyeceksin; hiç kimseyi aldatmıyacaksın; memleket için hakiki mefküre ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; 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teşebbüste başarı ancak, süreli bir plânla ve en rasyonel çalışmakla mümkün olabilir. 


Bu sebeple, okuyup yazma bilmeyen tek vatandaş brrakmamak, memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek, memleket dâvalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden vesile yaşatacak fert ve kurumları yaratmak; işte bu önemli umdeleri en kısa zamanda temin etmek, Maarif Vekâleti'nin üzerine aldığı büyük ve ağır mecburiyetlerdir (1937).» 

«Erkek ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin ameli olması mühimdir. Memleket evlâdı, her tahsil derecesinde iktisadi hayatta âmil, müessir ve muvaffak olacak surette ci- 


hazlanmalıdır (1924) .» 


«Bir taraftan cahilliği ortadan kaldırmaya uğraşırken 


bir taraftan da memleket evlâdını sosyal ve iktisadi hayatta fiilen tesirli ve semereli kılabilmek için elzem olan iptidai bilgileri ameli bir tarzda vermek usulü maari fimizin esssımı teşkil etmelidir. 

Orta tahsilde dahi terbiye ve talim usulünün ameli ve tatbiki olması esasına riayet şarttır. Kadınlarımızın da ayrı tahsil derecesinden ge. 
cerek yetişmelerine ehemmiyet verilecektir (1922).» 


Şimdi Atatürk'ün eğitim konusundaki eylemlerini başlangıç noktası alıp, çizdiği yoldan yürünmüş olduğunu kabul edelim. 


«Medeni ve müreffeh millet olma» hedef olarak alınıyor ve buna ulaşabilmek için fikir ve hareke ti beraber yürütmek gereği belirtiliyor. Bunun için plân ve rasyonel bir çalışma öngörülüyor. Bu şartların olağan bir sonucu olarak, okuyup yazma bilmeyen tek vatandaş bırakılmayacak, «memleketin 


herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; fakat sen buna mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklardır. Kendini 


büyük değil, küçük, zayıf, 


yardım gelmiyeceğine kâni olarak bu 


vasıtasız, hiç telâkki 


ederek, kimseden mâniaları aşacaksın. Bundan 


sonra da sana büyüksün derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin. 


e Ekonomik kalkınma, Türkiyenin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 


9 Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. 


Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. 


e Memleketin fikri ve iktisadi inkişafta, yüksek ilerleme sa- 


hası olmasına çalışmak idealimizdir. Fakat bu inkişafın medeni ve 


milli sınır dışında bir cereyan almasını prensiplerimize uygun bul- 


mayız. 
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büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanlar yetiştirilecek». 

Eğitimimizin bugün içinde þulunduğu sorun, yıllar boyu mesleki ve teknik öğretimi geri plâna atmış olmamızdan doğmuyor mu? 
Bugün, karşımızda dağlar gibi bir üniversiteye giremeyen öğrenciler sorununu çıkaran, klasik öğrenime ağırlık vermiş olmamız değil mi? 
Oysa, O'nun «bir taraftan cahilliği ortadan kaldırmaya uğraşırken, bir taraftan da memleket evlâdını sosyal ve iktisadi hayatta fiilen tesirli ve semereli kılabilmek için elzem olan iptidai bilgileri ameli bir tarzda vermek usulü maarifimizin esasını teşkil etmelidir» sözleri uy gulansa, mesleki ve teknik öğrenime önem verilmiş olsaydı, eğitim sorunumuz (bugünkü durumunda olmazdı. 


48 YIL SONRA... 


Atatürk'ün 1922 yılında söylediği sözler, bugün dahi geçerliğini 


ww 


koruyor ve biz, O'ndan 48 yıl sonra, hâla O'nun işaret ettiği noktanın ne kadar önemli olduğunu tesbit edebilmek için Eğitim Şürası topluyor ve «mesleki ve teknik öğretime ağırlık verilmesi» kararı alıyoruz. 

Eğer O'nun doğrultusunda yürünseydi, bugün karşımıza çıkmış olacak daha yeni ve zamanımızın şartlarına uygun sorunları çözecek direktiflerin yine, Atatürk'ün sözleri arasında bulunacağına şüphe edilmemelidir. 


«ÜST - ALT YAPI 
DEVRİMLERİ» 


Bu gerçeğe rağmen, Atatürk'ü «fikriyatı olmayan, bir eylem adamı» olarak nitelemek en azından haksızlıktır. 

Yine bu gerçeğe rağmen, Atatürk'ü üst yapı devrimleri ile uğraşan, alt yapıya el atmamış bir burjuva devrimcisi göstermek, dogmacılıktan başka O birşey değildir. 
Bir eğitim sorununu çözümlemeden, yine onun sözleriyle «memleketin kalkınma savaşının ve yeni çatısının- istediği teknik elemanlarw» yetiştirmeden, nasıl bir alt yapı devrimi yapılabilirdi acaba? 


LATİN HARFLERİNİN KABULÜNDEN SONRA 1928'DE DOLMABAHÇEDE VERİLEN DERSLERDEN BİRİ... 


Uygarlık yolunda... 


Sanılıyormu ki, en ilkel işletme 


yöntemlerinin uygulandığı bir düzeyde, alt yapı devrimleri başarıya ulaştırılabilir. Sanılıyormu ki, kadrosu olmayan bir alt yapı devrimi hareketi gerçekten topluma ulaşabilir? Atatürk, üst yapı devrimlerini ogerçekleştirirken, bütün bu gerçekleri çok iyi biliyordu. Oysa, ondan 40 yıl sonra bile bu gerçeği hâla anlamamış olanlar var ve kafalarını sarmış en koyu dogmanın karanlığı içinde Atatürk'ü «topluma mal edilememiş üst yapı devrimcisi» olmakla suçlayabiliyorlar. 

Bir başka noktaya gelelim. 
«Fikriyatı olmayan eylem adamı» Atatürk, 1935 yılında şöyle diyor : 

«Eğer devamlı sulh isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini iyileştirecek milletlerarası tedbirler (alınmalıdır. İnsanhëm bütününün refahı açlık ve baskının yerine geçmelidir. 

Dünya vatandaşları, haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde yetiştiril. 
melidir.» 


Bu sözlerin söylendiği tarihten bu yana tam 35 yıl geçti. Dünyamız çeşitli badireler atlattı ve hâla gittikçe büyüyen tehlikelerin içinde. 
Geçtiğimiz aylarda yapılan Uluslararası Para Fonu toplantısında, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ül keler arasındaki uçurumun, fakirlikle zenginliğin, yeryüzünün bütün insanları için en büyük tehlikeyi teşkil ettiğini söyleyen kişiler «batırın düşünen beyinleri» olarak ni- 


teleniyor ve alkışlanıyor. Oysa, Atatürk, bunu 35 yıl öncesinden söylüyordu. 


HİLAFET KONUSU 


Aşırı sağ uca göre, «hilafeti kaldırarak, müslüman Arap âleminin lideri olma imkânımızı ortadan kaldıracak kadar dış politika bilmeyen» Atatürk, yukardaki gerçeği 
35 yıl öncesinden söylüyor. Aşırı 
sağ da bilir ki, Suriye çöllerinde arkadan hançerlenen, müslüman Arap ülkelerinin lideri olan Halife- nin ordusuydu, hançerleyen de müslüman Araplar, Milliyetçilik an- 


layışının yerleştiği bir dönemde, milliyeti bir kenara itip, dini birliğin peşinden koşma bir hayal ol maktan öteye geçemeyecektir. Bunu da bilir aşırı sağ uç ama, yine de sırf Atatürk'ü ard niyetle eleştirebilmek için, bir takım bilgiç laflarla ortaya çıkması gerektiği inancındadır. Nasıl ki, sol uçtaki adam «alt yapı», «üst yapı» gibi sözlerle çok bilmiş görünüyorsa, sağ uçtaki de ayni metodu kullanacaktır. 

Aslında, Atatürk bunu da çok daha önceden görmüş ve şöyle demiştir : 

«Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. 


Zahiri cephe, doğrudan 


doğruya Ordunun düşman karşısındaki (silâhlı cephesi- 


dir. Bu cephe, sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir. Fakat bu hal hiçbir vakit bir memleketi bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir 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ettiren iç cephenin düşmesidir. Bu hakikati bizden iyi biler düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. 
Bugüne kadar muvaffak da 


cimuşlardır. Gerçekten «kaleyi içinden almak» dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksatla şahıslarımıza kadar temasa gelebilen müfsit mikropların, vasıtaların varlığını iddia etmek caizdir.» 


DOĞRU TEŞHİS 


Ölümünün 32'nci yılında Ata türk hakkında açılmak istenen ard niyetli tartışmaların, O'na yöneltilen eleştirilerin asıl amacını doğru teşhis etmek, herhalde gerçek Atatürkçülere düşen en büyük görev olmaktadır. 


Bu devletin temelinde Atatürk devrimleri vardır. Türk Cumhuriyeti Atatürk ilkeleri ve devrimleri üzerine kurulmuştur. Eğer bu il keler ve devrimler, küçümsemekle başlayan, ard niyetli tenkidlerle geliştirilen bir saldırı kampanyası ile yıpratılır ve sarsılırsa, bu ĞGurumda devletin temelleri de sarsılacaktır. Ondan sonraki safhada ise, yıkma işlemi başlayacaktır. 
Hedefin bu noktasına kadar, aşırı uçlar işbirliği halinde olmaktan da herhangi bir sakınca görmeyeceklerdir. Ama yıkılan devletin yerine kurulacak yeni devletin şekli, bir mücadelenin, hem de kanlı bir mücadelenin konusu Olacaktır. Bir yanda teokratik bir devlet, öbür yanda faşist bir diktayla yönetilen devlet, beri yanda da komünist devlet... 


Kışkırtılan kavgaların, hızla geliştirilen mezhep çatışmalarının, son yıllarda bir takım kişilerin ağızlarından düşmeyen «Türk halkları» deyiminin amacı budur. 


Oysa, Türkiye'nin yolu en mükemmel, en gerçekçi şekilde çizilmiş, bütün bu devlet düzenlerine giden yol yıllarca önce Atatürk tarafından kesinlikle kapatılmıştır : 


«Bizim vuzuh ve tatbik kabiliyeti gördüğümüz siyasi meslek, «milli siyaset» tir. 
Düryann bugünkü umumi şartları ve asırların dimağlar. 
da ve karakterlerde topladığı hakikatler karşısında hayale kapılmak kadar büyük hatâ olmaz. Tarihin ifadesi budur; ilmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. 


Milletimizin kuvveti, me. 
sut ve müstakar yaşayabilme. 
si için, devletin tamamiyle milli bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin iç teşkilâtımıza tamamiyle uygun olması ve ona dayanması lâzımdır. 

Milli siyaset dediğimiz zaman, kasdettiğim mâna şudur: Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı koruyup memleketin gerçek saadet ve imarına çalışmak. 
Gelişigüzel aşırı emeller pe şinde milleti oyalayıp zarara sokmamak. Medeni dünyadan, medeni ve insani muamele ve karşılıklı dostluk beklemek.» 


ONUN YOLUNDAN 

AYRILINCA... 

Türkiye bugün geri kalmış bir ülkeyse, kalkınma çabaları beklenen hıza ulaşamıyor, sosyal adalet gerçekleşmiyorsa, ulusal kaynaklarımız, yabancılar tarafından sömürrülüyorsa, bir takım temel sorunlara çözüm yolu bulunamıyorsa, kardeş kavgası kışkırtıcıları meydanlarda kol geziyorsa, dış ticarette çeşitli oyunlar oynanıyorsa, bunların sebebi, Atatürk'ün alt yapı dev- 


ATATÜRK 
Hep ileriye... 


rimlerini ogerçekleştirmeyişi değil, O'nun ölümünden sonra, giderek, O'nun çizdiği yoldan ayrılınmış oluşudur. 

Unutulmamalıdır ki, her yönüyle çok ağır bir savaştan çıkmış, yoksulluğun  ezilmişliğin, sömürülmüşlüğün her çeşidiyle karşılaşmış «harap ve bitap düşmüş» «memleketin dahilinde iktidara sahip olanların gaflet, dalalate ve hatta hiya- 


7 


neti» ne uğramış bir ülkede, bir yandan yepyeni bir Cumhuriyet kurulurken, öbür yanda dünyada o güne kadar eşi görülmemiş bir kalkınma yöntemi gerçekleştirilmiş ve Etibank, Sümerbank, gibi, bugün dahi yurt kalkınmasına katkıda bulunan devlet teşekkülleri sanayileşmenin ilk adımlarını atmışlardır. 
Atatürk dönemi, o günün olanakları dikkate alınırsa, eşi görülmemiş bir kalkınma dönemi olmuştur. Ve bütün bunlar, beğenilmeyen üst yapı devrimleriyle gerçekleştirilmiştir. 


Bugün devletin temelini dinamitlemeye çalışanlar da bu gerçekleri bilirler ama, bilmezlikten gel 


meyi işlerine daha uygun bulurlar. 


32 yıl sonra bir Kasım ayını 
daha geride bırakırken, «memleketin manzarai umumiyesi» budur. 


ATATÜRK'Ü 
SEVMEK 


Orhan 
Hançerlioğlu 


Parlamento Kasım'ı tur atarak geçirdi 


BÜYÜK HALK KİTLELERİNİN BİR AN ÖNCE ÇIKMASINI BEKLEDİĞİ YASALAR İÇİN ŞİMDİ BÜTÜN ÜMİTLER ARALIK AYINA KALDI... 


süredir hareketsiz kalmış par gösterdiği o pazar günü, uzun akvimlerin 1 Kasım tarihini lamento binası da eski canlılığına kavuştu. Yaz tatilini bitirip, Anayasa'nın emri gereğince, «kendiliğinden toplanan» Türkiye Büyük Mil. 


let Meclisi'ni önemli görevler bekliyor, bu yüzden de kamuoyunun bütün dikkati parlamentoya çevril miş bulunuyordu. 

Siyasal bakımdan hareketli günler geçirilmiş, icra organı tarafından önemli ekonomik kararlar 


tatürk'ü sevmek, bir düşünceyi sevmek demektir. Türk tarihinde Atatürk'ün kişiliğinde beliren, yalın bir gerçekçilikle açığa vurulan bu düşünce, çağdaş uygarlık düşüncesidir. 

Çağdaş uygarlık deyiminden, bilim ve gücüne inanma'yt anlıyoruz. Gücüne inandığımız bu bilim, mistik ve skolâstik bir bilim değil, yirminci yüzyıl uygarlığını doğuran olumlu bilimdir. Birçok değerli yüzyılları uykuda geçiren Doğuyu bir yana bırakın, bilim kavramı, yüzyıllar boyunca, yarıdan çoğu uyanmış bulunan Batıda bile aldatıcı alanlarda kullanılmıştır. Rönesans'a gelinceye kadar, Ortaçağ Avrupasında da sayısız gevezeliklere bilim adı verilmiştir. Bizim gücüne inandığımız bilim, ilk olumlu insandan gelip son olumlu insana varacak olan olumlu bilimdir. Bu bilime karşı olan bütün düşünceler, çağdaş uygarlığa karşı, Atatürk'e karşı, Atatürk'ü sevenlere karşıdır. Atatürk'ü sevmek, olumlu bilime inanmak demektir. 

Çağdaş uygarlık deyiminden, insan gücü'ne inanmayı anlıyoruz. İnsan'ı aşağılatan, hor gören, insan gücsüzlüğünü erdem sayan hiçbir düşünce, çağdaş uygarlık düşüncesiyle bağdaşamaz. İster Doğulu ister Batılı olsun, insan gücüne inanmıyan bütün felsefelere karşıyız. Atatürk, insan gücüne inanmış, onu değerlendirmeye çalışmıştır. Söylevleri, demeçleri hep bu düşünceyle doludur. Çağdaş uygarlık da, insana yönelmekten, insana inanmaktan doğmuştur. Atatürk'ü sevmek demek, insan gücüne inanmak demektir. 


Çağdaş uygarlık deyiminden, insanlığı sevme'yi anlıyoruz. Çağdaş uygarlık düşüncesi, bütün insanların eşitliğine, özgürlüğüne, saygıdeğerliğine inanmaktan doğmuştur. Yurdunda olduğu kadar dünyada da barışı özleyen; insanları birbirine boğazlatmak değil, birbirine sevdirmek gerektiğini savunan Atatürk yirminci yüzyılın yetiştirdiği en büyük insancılardan biridir. Balkan O Paktının kotarıldığı sıralarda Balkan Konseyi üyelerine söylediği sözler, onun bu insancı yönünü gereği gibi belirtmektedir (İslâm Ansiklopedisi, 10. fasikül, 795). Atatürk'ü sevmek, insanlığı sevmek demektir. 

Çağdaş uygarlık deyiminden, insan haklarına karşı saygı duyma'yı anlıyoruz. 
Çağdaş uygarlık, bütün insanlara eşit haklar tanımaktan, güclüyle gücsüz ayrılığını ortadan kaldırmaktan doğmuştur. İnsan gücüne inanmak, insanlığı sevmek, insan 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MİLLET MECLİSİ TOPLANTI HÂLİNDE 


Milletten birlik ve beraberlik isteyebilmek için... 


alınmış, bölgemiz, savaş ateşinin sıcaklığını hissetmişti. Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan baş vurma üzerine, Mayıs ayında Anayasa mahkemesi tarafından usül yönünden iptal edilen 931 sayılı iş kanunu 12 Kasım günü yürürlük- 


ten kalkacaktı. Bu kanunun yerine, usüle uygun olarak yeni bir kanunun çıkarılması gerekmekteydi. Bunun yanısıra, her meslekten büyük toplulukların çıkarılmasını dört gözle beklediği bazı yasalar da vardı. Toplumun her kesiminde genel 


haklarına saygı duymayı gerektirir. Atatürk'ün Türk (toplumundaki sosyal çabası 


bir huzursuzluk göze çarpıyordu. 
Parlamentonun bu Oo huzursuzluğa eğilip, gereken tedbirleri araştırması kaçınılmaz bir görev teşkil ediyordu. 


Kamuoyuna hakim olan ve biraz da temenni niteliği taşıyan ka naat, parlamentonun yoğun bir çalışma dönemine girmekte olduğuydu. 


İşte Türkiye Büyük Millet Mec. 
lisi bu hava içinde toplandı. 


bu yoldadır, birçok demeçlerinde açıkça belirttiği gibi, insanlık için düşüncesi de bu yoldadır. İnsan haklarının sözde kaldığı, gerçekleşmediği bir toplum, çağdaş uy- 


garlık içinde barınamaz. Atatürk'ü sevmek, insan haklarına saygı duymak demektir. GÜNLER GEÇİYOR... 


Kasım 1970 günü yeni bir yasama dönemine giren parlamentomuz günler geçip de beklenen çalışma» larına bir türlü Oo başlayamaymca, kamuoyunun üzüntüsü de büyümeye başladı. Bu üzüntü giderek, bir tepki hâlini alacak ve pusudaki aşırı uçlar, bu durumdan yararlanmak için yoğun bir seferberliğe girişeceklerdi. 


Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun toplandığı akşamlar, herkes, saat 19 da radyonun haber bültenini özel bir merakla izliyor ve «bugün de başkan seçilemedi» diyen spikerin konuşmasının devamını beklemeden yorumlara başlıyordu. Bu yorumlar ise, hiç de parlamenterlerimizin gurur duyacakları bir nitelikte değildi. 


Çağdaş uygarlık deyiminden, çalışmanın değerlendirilmesi'ni anlıyoruz. İnsan’ emeğini değerlendirmeyen toplumlar, artık, gerilerde kalmak zorundadırlar. Mutluluk çalışanların hakkıdır, diyen Atatürk (Vakit gazetesi, 1923 yılı, sayı: 1835), bu gerçeğe inanmış bir önderdi. Kaldı ki, insan gücüne inanmak, çalışmanın değerlendirilmesini gerektirir. Çağdaş uygarlığı yaratan, gereği gibi değerlendirilen insan gücüdür, insan emeğidir. Atatürk'ü sevmek, çalışmayı değerlendirmek demektir. 


Çağdaş uygarlık deyiminden, ileriye yönelme'yi anlıyoruz. Geriye yapışanların çağdaş uygarlık içinde yerleri yoktur. Çağdaş uygarlık; ileriye bakan, ileriyi düşünen, ileriye atılan bir yaşama biçimidir, geriyle hiçbir ilişiği kalmamıştır. Geriyi özleyenleri keyiflerince gerileyebilirler, ama ilerleyen bir topluma da engel olamazlar. Atatürk'ün evrim anlayışı bu yoldadır, uygarlık anlayışı bu yoldadır. Atatürk'ü sevmek, ileriye yönelmek demektir. 


Çağdaş uygarlık deyiminden, erdemli olma'yı anlıyoruz. Çağdaş uygarlığı yaratanlar erdemlidir. Vicdanlarını satanların, başkalarının o zararına kendi çıkarları peşinde koşanların, hasetçilerin, yalan söyliyenlerin, tek deyimle erdemsizlerin çağdaş uygarlık içinde yerleri yoktur. Atatürk'ün hemen bütün söylevleri, demeçleri, konuşmaları bu erdem anlayışıyla doludur. Asıl uğraşmak zorunda bu.unduğumuz şey, yüksek erdemde dünya birinciliğini tutmaktır, diyen Atatürk (Cumhuriyet gazetesi, 1923 yılı, 3 Ağustos sayısı) bu yoldadır. Atatürk'ü sevmek, erdemli olmak 


SORUN: BAŞKANLIK demektir. 


Parlamentoyu günlerce eden sorun başkan seçimiydi. 

Cumhuriyet o Senatosunda geçen dönem süresi sona eren başkanın yerine bir türlü yenisi seçilememiş, eski başkan İbrahim Şevki 


işgal 


İşte bizler, Atatürk'ün gerçekten güzel olduğunu resimlerinden bildiğimiz yüzünü bir kez bile görmemiş olan Atatürk çocukları, Atatürk'ü anlıyoruz. 


sevmekten bunları 
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Atasagun, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun aldığı bir kararla, vekâleten ve yenisi seçilinceye kadar başkanlık görevine devam etmişti. Cumhuriyet Senatosu, bu arada, bir yandan başkanlık seçimi yaparken, bir yandan da gündemındeki konuları görüşmeye devam etmişti. 

Millet Meclisinde ise, başkanlık sorunu Ferruf Bozbeyli'nin istifasıyla ortaya çıkıyordu. Yıllardanberi Millet Meclisi obaşkanlığında bulunan RBozbeyli, AP. de ortaya çıkan bölünmeye katılıp, politik hayatına yeni bir partide devam kararıyla başkanlık görevinden istifa etmişti. Bozbeyli bir süre sonra, 


«BİRLİK», «BERABERLİK»... 


Siyasal partilerin ileri gelenlerinin ikide bir yurttaşlara tavsiye ettikleri «birlik, beraberlik», parlamentoda bir türlü sağlanamıyor; bu yüzden ne milletvekilleri, ne de senatörler bir isim üzerinde birleşebiliyorlardı. Herhalde, bundan sonra yurttaşlarla konuşan bir parlamento üyesi, onları «birliğe», «beraberliğe» çağırması hâlinde, «önce siz parlamentoda birliği sağla. 
yın, sonra bize gelin» cevabını alır- sa, şaşırmamalıdır. 


Parlamentoda turlar uzadıkça, huzursuzluk artmaya ve durumu herkes kendine göre tahlil etmeye 


CUMHURİYET SENATOSUNUN BİR TOPLANTISI «Okumuşlar Maclisi...» 


AP. den de ayrılacaktı. 

Millet Meclisi I Kasım pazar günü toplandığı zaman, yapılacak ilk işin bir başkan seçmek olduğu biliniyor, ama bu işin bu kadar uzayacağı kimsenin aklından geçmiyordu. 

Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi bir yarış hâlinde, uzayıp giden turlarda, başkan seçmek için oy kullanıyor ve bu durum basında «tur atmak» «dön baba dönelim» gibi sözlerle tarif ediliyordu. 

Her iki oturumda bir yeni isimlerin öne sürüldüğü seçimlerde, adaylardan hiçbiri gerekli oy sayısına erişemiyordu. Millet Meclisi Başkanlığı için gerekli oy sayısı 226, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için de 92'ydi. 


10 


başladı. Bir görüşe göre, bu durum, siyasal partilerin gruplarında başkanlık için aday seçilmesini önleyen Anayasa hükmünün bir sonucuydu. Bazılarına göre, iktidarın partizan bir başkan bulma gayreti, bazılarına göre de «kapitalist bir düzenin yarattığı ortam» parlamentoda başkan seçiminin uzamasına yol açmaktaydı. 


İYİ NİYET VE PARLAMENTO 


Aslında, başkanlık turlarının uzamasını kendi inançları açısından yorumlayanlar (ister iktidar, ister muhalefet partilerine mensup olsunlar) bir noktada yanılıyoriardı. Herşeyin başı iyi niyetti. Ana yasa aday koymasını önlememiş olsa, iktidar partisi, partizan bir başkan aramasa, kapitalist düzen Ol masa bile, iyi niyetten yoksun olunduğu surece bu ve buna benzer problemlerle gene karşılaşılacaktır. Nedir iyi niyet? Bir kere, siya sal partilerin bir araya gelip, konuya bir çözüm &ramalarıdır. «Şu isim bize fazla sivri» diyen muhalefetin hassasiyeti anlayışla karşılanmalıdır. Bu, bir iktidar için bir görevdir. «Ben iktidarım, çoğunluk bende kimseyle danışmak gereğini dahi duymadan istediğim kişiyi Meclis Başkanlığına seçerim» düşüncesi, baştan sona kadar yanlış ve iyi niyetten yoksundur. Ve nitekim de bu düşünce hakim olduğu sürece, muhalefet, gösterilen adaylara oy vermemiş ve istenilen kişi seçilememiştir. Bu durum, muhale-İst partilerinin benimseyeceği bir aday çıkıncaya kadar devam etmiş ve ancak, muhalefetin oyu, iktidar partisinin oyu ile birleşince başkan seçimi sonuçlanabilmiştir. 


Muhalefet partileri ile ortak bir toplantı yapılması, bir isim üzerinde birleşebilmek için fikir 


alış verişinde bulunulması teklifine karşı, iktidar partisi, 1961 de Mil let Meclisinde çoğunluğu elinde tutan, şimdiki ana muhalefet partisinin o zaman bu yolda yapılan önerileri dinlemediğini hatırlatarak «bu geleneğin kurulmasını CHP en. 
gelledi» demektedir. Ne var ki, C-HP'nin 9 yıl önce attığı yanlış adımı örnek göstererek, aynı yolda devam etmek de AP. ye herhalde pu- an kazandıramayacaktı, kazandırmamıştır da... 


CHP. iyi niyet örneği sayılabilecek bir geleneği başlatabilme şerefinden yoksun kalmıştı. Bu şere fe sahip olma fırsatı ise, AP'nin eline geçmiş, fakat o da bu fırsat ten yararlanıp, bir iyi niyet örneği verememiştir. 


CİDDİYETE GELİNCE... 


İyi niyet eksikliğinin yanında, bazı parlamenterlerin görevlerini ciddiye almadıkları da başkanlık seçiminde verilen oylarla oanlaşıldı. Başkanlık seçimini bir eğlence hâline getirmek isteyen, çocukluklarında, oyun heveslerini tam ola rak alamamış bir kısım parlamenterler verdikleri oylara yazdıkları isimlerle işi ciddiyet noktasının kilometrelerce ötesine götürdüler. 


Parlamenterlerin bu o tutumu, kamuoyunda hiç de olumlu karşı lanmadı. Nitekim, Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç bu konuda verdiği demeçte, «dünyanın hiçbir ülkesinde laübalilik içinde davra nışlarda bulunan, kendine bir türlü bir başkan seçemeyen bir parlamento, itibarı olduğunu öne süremez» dedi. 


Tunç'un demeci şöyleydi: 


«Yurdumuzda üç günden beri, yurttaşları ümitsizliğe sevkeden bir çekişmenin tanı ğı olmaktayız. Kendisinden çok ciddi ve sürekli bir çalışma beklenen, yurt sorunlarına bütün gücü ve ağırlığı ile eği leceği ümid edilen parlamento. 
muz, günlerini, kendine bir başkan seçebilmek için oy vermekle geçiriyor. Bazı parlamenterlerimizin de bu oylama ları bir eğlence hâline getirdikleri, verdikleri oylardan anlaşılıyor. 


Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, laübalilik içinde davranışlarda bulunan, kendine bir türlü başkan seçemeyen bir parlamento itibarlı olqugunu öne süremez. 


Meclislerimizin tatili sırasında, bölgemiz savaş krizine girmiş, dünya olayları büyük gelişmeler kaydetmiş, kuzey komşumuzla ilişkilerimiz kritik bir noktaya gelmiştir. Bütün bunların yanısıra ekonomimiz büyük bir operasyona tabi tutulmuş, büyük sıkıntıların arefesine gelmiştir. Kolera salgını yurt sağlığını ciddi ola- 


eclislerde başkan seçimi turlarının uzaması üzerine, bir milletvekili, bir önerge ile Meclis Başkanlığına başvuruyor, Meclis çalışmalarının aksadığını, bunun zararlı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor ve bir öneride bulunuyordu. Milletvekili, önerisinde aynen şöyle demekteydi : 

«Sonuç olarak, Bozbeyli dahil, divan yenisi seçilinceye kadar 

görevine devam etmelidir...» 

«Meclis, cumartesi, pazar hariç hergün toplanmalıdır. Bu çalışmalarda, üç tur yapıldıktan sonra, normal çalışmalar devam 

etmelidir...» 

Bu önerinin sahibi, Türkiye İşçi Partisinin eski genel Başkanı ve ayni partinin İstanbul milletvekili Mehmet Ali Aybar'dır. 

İyi niyetle yapılmış, Meclislerin bir an önce çalışmaya başlayıp, bekleyen sorunlara el atmasını öngören bir teklif olarak görülüyor Aybar'ın önergesi, 

Şimdi bir de başka bir davranışa bakalım. 

274 Sayılı Sendikalar Kanunu üzerinde yapılan değişikliklerin 
Anayasaya aykırı olduğunu öne süren Türkiye İşçi Partisi (yani, Mehmet Ali Aybar'ın partisi), kanun değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. TİP, bir yandan değişikliklerin Anayasaya aykırı olduğunu öne sürerken, bir yandan da başka bir iddiada bulunmaktadır. Cumhuriyet Senatosu, geçen dönem süresi sona eren başkanın yerine bir yenisini seçememiş, bir yandan başkanlık seçimi için oylama yaparken, öbür yandan da Senato genel kurulunun aldığı karar uyarınca, işlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmiştir, TİP'in görüşüne göre, bu usulsüz bir harekettir ve başkanı seçilmemiş bir Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği kanun muteber olamaz. 

Bir tarafta TİP Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın «Meclis, başkanını seçmeden çalışmalarına devam etmeli» önerisi; öbür tarafta, «Cumhuriyet Senatosu, başkanını seçmeden bir kanunu kabul ettiği için bu kanun iptal edilmeli» görüşü. 

İşte, samimiyetsizliğin zirvedeki örneği... 


rak tehdit ederken, Yunanistan ve Bulgaristan kolera ba hanesiyle Türkiye'yi ekonomik bir ablukaya alarak ihracat imkânlarımızı odurdurmuşlardır. Ekonomimiz hızla bir buhrana doğru gitmektedir. 


Bütün bu ciddi sorunlardan sonra toplanan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi- nin hiç olmazsa bu konulara eğilmesini beklemek yurttaşlar için bir hak olmaktadır. Ne var ki, parlamentomuz, bu konuları ciddiye almamakta, daha ne kadar uzayacağı belli 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olmayan bir çekişmenin içine girmiş bulunmaktadır. Ulusa «birlik, beraberlik» masihatlar rı veren parlamenterlerimiz daha kendi grupları içinde bir ve beraber olmanın örneğini verememektedirler. 
Demokratik rejimlerde, rejimin gücü, parlamentonun itibariyle ölçülür. Bu gerçeğin bilincinde olan Türk işçileri parlamentoya büyük saygı duymakta onun itibarıyla oynanmasına müsaade etmemek kararındadırlar. Ancak, parlamen. 
tonun itibarını önce yine parlamento koruyacaktır. Eğer bir 


parlamento kendi itibarını koruyamazsa, rejimin bekçiliğini yapamazsa, bu görevi başka kimseden beklemeye ve parlamentonun itibarına saygı göstermiyor diye başkalarını kınamaya hakkı yoktur. 
Parlamento üyelerinin bu gerçeği artık idrak ederek, ken. 
dilerini ciddi çalışmalara vermeleri bütün yurttaşlarımızın en samimi temenmnisidir. 
Verdikleri «eğlenceli» oylar la, kendilerine bir başkan seçebilmek için tur üstüne tur yapan parlamenterlerimiz, Türkiyenin kaybedecek dakikası 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bile olmayan, az gelişmiş bir ülke sıfatını taşıdığını ve Mectislerimizin her oturumunun bu fakir ülkeye on binlerce li-Taya mâlolduğunu unutmamalıdırlar. 

Bu, demokratik düzene yürekten inanmış Türk İşçi Hareketinin Türk ulusunun düşüncelerine de tercüman olan samimi uyarısıdır.» 


TEKLİFLER 
Parlamenterlerin kendilerine bir türlü başkan seçemeyişlerinin 


nedenini arayanlar, «milletvekilleri ile senatörler arasında başkanlık yapma yeteneğinde kimse yok galiba» diyorlardı. Bu sözleri ciddiye almaya elbet imkân yoktu. bu gö: revleri hakkıyla yüklenecek birçok parlamenter vardı parlamentoda. 
Ne var ki, oy verme durumunda olan senatör ve milletvekilleri ya bir türlü bunları bulup çıkaramıyor, ya belli bir aday üzerinde birleşme iyi niyetini gösteremiyor, ya da kasıtlı olarak seçimleri ouzatıyorlardı. 


Parlamentoda turlar birbirini izlerken, CHP. Kocaeli Milletvekili Prof. Nihat Erim duruma açıklık kazandıracak, her dakikası, 356 liraya mal olan parlamentomuzun, zamanını biraz olsun yararlı bir işe ayırmasını sağlayacak bir teklifle ortaya çıktı. Erim'e göre, Başkan seçimlerinde bir sonuç alınma- sa dahi, bu, Başkanlık Divanlarının seçiminin yapılmasına ve Meclislerin çalışmalara başlamasına engel değildi. (Anayasanın bunu engelleyen bir hükmü yoktu. 


Erim şöyle diyordu : 

«Ne Anayasada, ne de içtüzükte başkan seçimi gecikse dahi, Divanın öteki üyelerinin seçimi yapılamaz, başkan seçimi beklenir diye bir hüküm yoktur.» 


Prof. Erim şöyle devam ediyordu: 
«Başkan seçilemedi diye, Meclis yasama ve denetim görevini yapamıyor. Şimdi şöyle bir durum düşünelim: Hükümet çok önemli bir dış mesele için Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına ihtiyaç duysa ve parla mentoya başvursa, o zaman ne 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olacak? «Başkan seçilemedi bu 

bu yüzden biz çalışamıyoruz. 

Getirdiğiniz mesele üzerinde 

bir karar alamayız» mı denecek? Böyle denebilir mi? Böyle Anayasa hukuku dünyanın neresinde görülmüştür?» 

Bir Anayasa Hukuku profesörü olan Erim'e göre, Meclis Başkanvekillerini ve Başkanlık Divanının öteki üyelerini seçip, çalışmalarına hemen başlayabilir. Bunu engelleyecek hiçbir hüküm yoktur. 

'TİP'in eski genel başkanı ve halen TİP İstanbul Milletvekili olan Mehmet Ali Aybar da ayni konuda yaptığı konuşmada Prof. Erim'e pa. 
relel bir öneride bulunuyordu. TİP eski genel başkanına göre, Meclislerin çalışmaya başlaması için başkanı seçmeye lüzum yoktu. Bir yandan başkan seçimi için turlar devam ederken, öbür yandan da Mec. 
lis çalışmalarına başlayabilirdi. 

VE NİHAYET... 

Düğüm nihayet çözüldü ve öm ce Cumhuriyet Senatosu, sonra da Millet Meclisi Başkanlarını seçti. 
Senato'ya Tekin Arıburun, Millet Meclisine de Sabit Osman Avcı başkan seçilmişti. 

Başkanlık Divanının öbür üye lerinin ve komisyonların seçimi derken, araya bayram tatili girdi. 

Şimdi bütün ümitler, parlamen: tonun Aralık ayında yapacağı çalışmalarda toplanmış bulunuyor. Temennilerin ortak noktası, hiç Ol mazsa Aralık ayında, biraz daha fazla çalışmayı kabul eden Parlamentonun bekleyen yasaları çıkarmak için kolları sıvaması,. 


931 Sayılı İş Kanunu 
yürürlükten kalktı 


TARTIŞMALAR VE GERÇEK... 


nayasa Mahkemesince şekil 
yönünden iptal edilen 931 
Sayılı İş Kanunu 12 Kasım günü yürürlükten kalktı. Kanun yürürlükten kalkarken, bu kanunun yerini alacak yeni bir kanun çıka rılmadığı için, işçi-işveren ilişkileririn 12 Kasımdan sonra nasıl düzenleneceği sorunu da tartışma konusu hâline geldi. Bazı bilim adamla. 
rına göre, 931 sayılı kanun yürürlükten kalkınca 3008 sayılı eski iş kanunu otomatikman yürürlüğe giriyordu. Bazı bilim adamları ise, bunun mümkün olamayacağını belirtiyor ve 12 Kasımdan sonra çalışma hayatımızı düzenleyen bir yasanın bulunmadığını öne sürüyorlardı. 
TARTIŞMALAR 
931 sayılı yasanın yürürlükten 
kalkmasından sonra ortaya çikan durum hakkında ileri sürülen birinci görüşe göre, 3008 sayılı kanun, 931 sayılı yeni İş Kanununun 110'uncu maddesi ile yürürlükten kalkmıştı. 
110'uncu madde şöyle demekteydi : 
Madde 110. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyarak : 


İŞÇİLER ÇALIŞIYOR 


İs Kanununun kalkmasından sonra... 
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A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren; 3516, 3612, 5518, 5842, 5868, 6298, 7284, 7285 sayılı kanunlar, 

B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 6734 sa yılı Kanun, 


C) 6032 sayılı Kanun, 

Ç) 7467 sayılı Kanun, 

D) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesi, Yürürlükten kaldırılmıştır. 
Anayasa Mahkemesi ise, 931 sayılı Yasayı tamamen iptal etmişti. 
Yani, 931 sayılı Yasa artık hiçbir hukuki değer taşımıyordu. Bu durumda, 931 sayılı Yasanın 110'uncu maddesi de hukuken mevcut degildi. Oysa, 3008 sayılı Yasa, bu maddeyle yürürlükten kalkmış bulunuyordu. Buna göre, eski iş kanununu yürürlükten kaldıran hüküm geçerliğini kaybetmişti; dolayısıyla 3008 sayılı eski İş Kanunu hiçbirşey olmamış gibi, yürürlükte sayılacaktı. 

Buna karşı olan görüş ise, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararların bir yasayı yürürlüğe koymak sonucunu taşıyamayacağı merkezindeydi. Bir yasayı yürürlüğe koymak yasama organının yetkisindey- di. Başka hiçbir kuruluş bu hakkı kullanamazdı. Dolayısıyla da Ana yasa Mahkemesinin aldığı kararın mantıki sonucu gibi görünse de bir diğer yasanın yürürlüğe konulmuş sayılması hukukan mümkün olamayacaktı. 


VE GERÇEK... 


Aslında bütün bu hukuki tartışmaların yanı sıra bir gerçek vardı. Çalışma hayatımıza 931 sayılı Yasanın getirdiği hükümler kısa sürede de olsa, bir gelenek halini almış bulunuyordu. İşverenlerin 
931 sayılı Yasanın kalkmış olma 
sından yararlanarak, bu kanunun getirdiği hükümlere aykırı hareket etmeye kalkışmaları sonuçta kendilerine zarar verecek bir huzursuzluğun doğmasına sebep olacaktı. 

Nitekim Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç bu gerçeği şu sözlerle kamuoyuna duyuruyordu : 

«931 sayılı Yasanın yürürlükten kalkmış olması, sendikalı işçiler için önemli bir sorun teşkil etmeyecektir. Bu- 


TÜRK - İŞ KASIM 1970 


nunla beraber, asgari Ücretlerin aleyhinde bulunan, 5-10 liraya çalışacak işçi bulabileceklerini söyleyen işveren cephe si, bu boşluktan yararlanmaya kalkıp, ters davranışlara girerse, büyük işçi hareketleri dogabilecek ve bunun sorumlusu sadece işveren olacaktır. Şayet, işveren, bu kanun varmış gibi iyi niyetli bir davranış içinde kalırsa, mesele kalmayacaktır.» 
Halil Tunç'un bu uyarısından sonra, İşveren Konfederasyonu Başkanı Halil Kaya da bir açıklama yapıyor ve «iptalin toplu sözleşme yapmış işçiye bir zarar vermeyeceğini» söylüyor, «yeni hir kapunun yürürlüğe kommosma ihtiyaç bulunduğunu» belirtiyordu. 


ÇALIŞMA BAKANININ 
AÇIKLAMASI 


Tunç ve Kaya'nın bu açıklamalarından sonra, Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk, bir demeç vererek, İş Kanununun en kısa süre içinde Parlamentodan çıkarılacağını açıkladı. 

Öztürk'ün TRT ye verdiği demeç şöyleydi : 

«14 Mayıs 1970 günü Anayasa Mahkemesi şekil yönünden yeni İş Kanununu iptal etti. 
Çalışma Bakanı olarak derhal yeni tasarıyı hazırlattım, ve üç gün içersinde hükümete arz- 


ettim. Bakanlar Kurulu müzakere ve kabul ederek Haziran başında (o Meclislere kanunu sevketti. Karma Komisyon kuruldu. Karma Komisyon müzakere ve kabul etti, öncelikle ve ivedilikle genel kurulda müzakere edilmek üzere tasarıyı Meclis'in gündemine intikal ettirdi. 

Meclisimizin bu yıl çalışmaları kamuoyunun malumudur. 1 Haziran tarihine kadar iki defa bütçe müzakeresi yapmıştır. 1 Haziran'dan sonra da başta personel reformu vergi reformları olmak üzere 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve diger kanunları müzakere etmiş 
3 Ağustos'a kadar aralıksız 
faaliyette (oObulunmuştur. Bu süre içersinde 931 sayılı Kanun'un müzakeresi imkânı el de edilememiştir. Derhal ifade edeyim ki, yeni yasama döneminde, ilk mesele olarak divanın teşekkülünden sonra bu konu müzakere olunacaktır. 


' Şimdi mesele bu olduğuna gö- 


re, çalışma hayatının düzenlenmesinde bir aksama olacak mıdır? Bu bir endişe mevzuu olarak Ortaya atılmaktadır. 
Kanaatimce böyle bir endişeye mahal yoktur. Çalışma hayatımızı düzenleyen diğer kanunlar mevcuttur. Meselâ bunlar 


ÇALIŞMA HAYATININ DÜZENİ BOZULURSA . 


. Suç herhalde işçinin olmayacak 


arasında Sendikalar Kanunu, Grev, Lokavt ve Toplu Sözleşme Kanunları ve onun yanısıra da dördüncü döneme intikal etmiş toplu sözleşmeler vardır. 3008 sayılı Kanun vardır. 34 seneden beri iş hayatımdaki tatbikat örf ve ananeler müesses bazı kaideleri işveren ve işçi nezdinde yerleştirmiştir. İyi niyetle gerek işverenin gerek işçinin iyi niyetiyle bu boşluğun kısa sürede doldurulması imkân dahiline girecektir, bu bakımdan daha fazla münakaşalara yer ve mahal bırakmamak için, bu açıklamayı yapmayı zaruri görmekteyim.» 

Öztürk, bu açıklamasından sonra, Anayasa Mahkemesi'nce şekil yönünden iptal edilen 931 sayılı İş Kanunu'nun en kısa zamanda yeniden çıkartılacağını tekrarladı. 


«GÖLGE ETME...» 


3008 sayılı eski İş Kanununu 
değiştiren 931 sayılı İş Kanunu, 
1967 yılında Meclislerden çıktıktan 
sonra, TİP'in o zamanki genel başkanı Mehmet Ali Aybar tarafından Anayasa (Mahkemesine başvurularak iptali istenmişti. Anayasa Mahkemesi de tasarıyı Mecliste görüşen karma komisyonun içtüzüğe aykırı şekilde kurulduğu gerekçesiyle kanunu iptal etmiş, ancak, iptalin yeni bir kanun hazırlanmasına fırsat vermek amacıyla 6 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştı. Mayıs ayında alınan bu karardan sonra, parlamento, yeni bir kanunu görüşme olanağı bula mamış ve ortaya bu sonuç çıkmıştı. 

Bu suretle, işçi haklarını korumak şampiyonluğunu kimseye bıirakmayan TİP'in gayretleri sonucunda Türk işçileri haklarını korTuyacak bir kanundan da yoksun kalma tehlikesiyle karşılaşmış oluyordu. Bu durumda TİP'e söylenecek en hafif şey «gölge etme, başka ihsan istemem» olabilirdi. 

931 sayılı yasanm iptaliyle ortaya çıkan durumun bir an önce giderilmesi için parlamentoda ciddi bir gayret sarfedilmesi şu anda herkesin samimi dileği. Bu dileğin bir an önce gerçekleşmesi, sosyal devletimizi büyük bir eksiklikten de kurtarmış olacak. 
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İşverenlerin anlamak istemedikleri gerçek 


«5 - 10 LİRAYA İŞÇİ ÇALIŞTIRMA» HEVESİNDEN ÖNCE 


İŞYERLERİNİN MODERN 


İŞLETMECİLİK YÖNTEMLERİ 


İLE İŞLETİLMESİ ÇARELERİ ARANMALI... 


ürkiye İşveren Sendikaları Zonfederasyonu Genel Başkanı Halil Kaya geçtiğimiz ay içinde düzenlediği basın toplantısında, başkanı bulunduğu konfederasyonun çeşitli konulardaki görüşlerini açıkladı. 
Konfederasyonun Mithatpaşa caddesindeki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, önce gazetecilere yazılı bir metin okuyan Halil Kaya, yurtta huzur ve sükünun sağlanması için parlamenterleri göreve çağırdı, parlamentodaki komisyonların kuruluş şekilleri hakkında düşüncelerini belirtti. 


Yazılı metnin okunmasından sonra, gazetecilerin soruları ile karşılaşan Kaya, bu arada, işverenlerin asıl amaçlarını açıkladı. İşverenlerin başkanı, asgari ücretlerin yüksek olduğunu söylüyor ve «Türkiyede 5-10 liraya çalışacak çok işçi var» diyordu. Anlaşılıyordu ki, işverenlere göre, Türkiyenin en önemli sorunu asgari ücretlerdi ve eğer asgari ücretler 5-10 liraya indirilirse, yurtta huzur da sükün da sağlanmış olacaktı. 


«BU ANLAYIŞ DEVAM 
ETTİĞİ SÜRECE...» 


İşveren Konfederasyonu Başka nının bu sözleri, ertesi gün Türk-İş Genel Sekreteri tarafından cevaplandırıldı. Tunç, İşveren Konfederasyonu Başkanının «Türkiye'de 5- 
10 liraya çalışacak çok sayıda işçi 
var» sözlerine değiniyor ve «işverenlerin bu anlayışı devam ettiği sürece, çalışma hayatında huzurun sağlanması mümkün olamaz» diyordu. 

Türk-İş Genel Sekreteri Tunç” un demeci şöyleydi: 

«İşveren Konfederasyonu Başkanı, asgari ücretlerin yüksek ol duğunu ve Türkiye'de 5-10 liraya çalışacak çok sayıda işçi bulundu- 


ğunu söylüyor ve hemen arkasından da işyeri işgallerini, kanunsuz hareketleri kınıyarak, bu hareketlere karşı tedbir alınmasını istiyor. 


Asgari ücretler, geçen yıl, işverenlerin de temsil edildiği bir komisyonda bir işçinin geçinebileceği en az ücret hesaplanarak tesbit edilmişti. Geçen yılın şartları içinde, bir işçinin asgari ücretin altında bir para ile geçinmesine imkân olmadığı bilimsel açıdan ispatlanmış bulunuyordu. Aradan geçen süre içinde, fiyatlarda meydana gelen artış, bu asgari ücretleri dahi bugünkü şartlarda işçi için yetersiz kılmakta ve asgari ücretlerin yeniden tesbiti gereği doğmuş bulunmaktadır. Buna rağmen, İşveren Konfederasyonu'nun Oo başkanı, bu yetersiz asgari ücretleri dahi işçi için çok görmektedir. Bugün, bir işçinin ayda 150-300 liraya geçinebileceğini söyleyebilmek için, gerçeklere sırt çevirmiş olmak bir yana, bir kişinin bütün insancıl duygulerını yitirmiş olması gerekir. 


İşveren Konfederasyonu, başından itibaren asgari ücretleri uygulamamak için çeşitli oyunlara girmiş ancak, bütün teşebbüsleri de sonuçsuz kalmıştır. Bu anlayış içindeki işveren konfederasyonunun işyeri işgallerinden, kanunsuz grevlerden şikâyet etmeye hakkı da olmasa gerektir. Eğer, işyerleri işgal ediliyor, kanunsuz grevler yapılıyorsa, bunları yaratan nedenlerin başında işverenlerin işçiye asgari ücreti çok gören ve «5-10 liraya işçi çalıştırmak» isteyen zihniyetin- de aramak gerekir. 


Sanayileşme ve kalkınmanın ancak sosyal adalet ilkelerini uygulamakla mümkün olduğunu bir türlü kavrayamayan işveren konfederasyonu yetkilileri, bir yandan fiyatları yükseltip, bir yandan işçi ücretlerini kısmak suretiyle aşırı ka zançlarını astronomik bir seviyeye yükseltmek peşinde koşuyorlar. Oy sa, bu yol onlara daha fazla ka zanç değil, felâket getirir. Bu gerçeği artık anlamaları zamanı gel miştir. 

İşverenler gerçekten yurt kal kınmasını, çalışma barışının devam etmesini ve çalışma hayatının huzur içinde gelişmesini istiyorlarsa, önce sosyal adalet ilkelerini benimseyip, işçinin de yaşamaya hakkı olduğu anlayışına gelmeleri gerekir. 
Bu anlayışın yanısıra, aşırı kazanç hırsından fedakârlık eder, o vergi ödeme yükümlülüğünü dürüst bir şekilde yerine getirirlerse, kalkınma, huzurlu bir çalışma hayatı içinde gerçekleşir. 

«5-10 liraya işçi çalıştırma» isteği ve anlayışı devam ettiği sürece, ne işyeri işgallerinin, ne de kanunsuz grevlerin sona ermeyeceğini işveren konfederasyonu yetkilileri çok iyi bilmelidirler.» 


EMEĞE SAYGI 


Tunç'un demeci işverenleri uya. 
yı niteliği taşımaktaydı, ama işverenlerin bu uyarıdan ne ölçüde ya-Tarlanacakfarı meçhuldür. Çünkü, aslında «5-10 liraya işçi çalıştırma» isteği, işverenlerin emeğe Saygı duymamalarının bir sonucuydu. 

Bu noktada, işverenlerin bir anlayışı üzerinde durmak yararlı olacak, 

İşverenlerin çoğu, çalıştırdığı işgücünü beğenmemekte, işletmesi- nin verim düşüklüğünün suçunu işçinin sırtına yüklemektedir. Bu, yurdumuz işverenlerine özgü bir anlayıştır. Bu anlayıştaki işverenlerin hepsi de gelişmiş batı ülkelerini örnek vererek, «bizde iş anlayışı yok» derler, «nerede Alman işçisinin çalışma düzeni...» ...Bu işverenlere göre, Türk işçisi batının gelişmiş ülkeleri işçilerinden daha az kabiliyetlidir, iş disiplini zayıftır, modern teknolojinin gelişmelerine ayak uydurma yeteneğinden yoksundur. 

İşverenler bu düşüncelerini kamuoyu önünde açıkça söylemekten çekinmekte, ama onun yerine, «işçi 5-10 liraya çalıştırılmalış demek. 
tedirler. 

İşverenlerin açıkça söyleyemedikleri, ama bütün özel görüşmelerinde tekrarladıkları bu görüşleri- 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nin ciddiye alınacak tarafı elbette ki yoktur. Bu düşünce tarzının tutarsızlığını, Almanya, Holanda, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde 
500 bin Türk işçisinin başarı ile ça- 
Uuşması kanıtlamaktadır. Türk işçileri, bu ülkeler işletmelerinin ça Uuşma düzenine en mükemmel şekilde uymuş, modern teknolojiye rahatlıkla intibak etmiş, iş disiplini içinde, en verimli şekilde çalışmaktadırlar. Bu ülkeler işverenlerinin israrla Türk işçisi istemesi- nin nedeni budur. Gelişmiş ülkeler işverenlerinin, istihdam konusunda, bizim işverenlerimizden daha az bilgili olduklarını söylemek ise herhalde mümkün değildir. Demek, Türk işçileri batı ülkeleri işverenleri tarafından beğenildiğine göre, Türk işverenlerin söylemek istediği nitelikte değil, aksine batılı anlam- da bir çalışma anlayışına sahip işçi niteliğindedir. 


lik anlayışının gerektirdiği çalışma düzeni içinde göremeyeceklerdir. 

Bir yandan özel teşebbüsün fazileinden dem vuran işverenler, bir yandan da özel teşebbüsün bir diğer şartı olan rekabetle karşılaştılar mı, «yıkılıyoruz» feryadını basarak, devletin kendilerine el uzatmasını bekleyeceklerdir. Örneğin, günün birinde Ortak Pazar rekabeti ile karşılaştıklarında gerçekten güç duruma düşeceklerdir. 


BUGÜNKÜ YAKINMALARIN 
NEDENİ 


İşverenlerimizin bugün Ortak Pazar karşısında feryat etmeleri- nin başlıca nedeni, yıllardanberi, rekabetsiz bir piyasada boy gösterebilmek imkânına sahip olmalarıdır. İşletmelerini gerçek bir işletmecilik anlayışıyla yönetmeye teşebbüs etmeyen, işletmeciliği sade- 


TÜRKİYE eş 
—— KONFEDERASYONU . 


İŞVEREN KONFEDERASYONU MERKEZİ Daha fazla kazanç için çareler... 


İŞLETMECİLİK 
YÖNTEMLERİ 


Bu durumda, işverenler, işletmelerinin verimli çalışamamasının nedenini işçide değil, kendi yönetimlerinde aramak zorundadırlar. 
Kötü işletmecilik yöntemleriyle yönetilen, 5-10 liraya işçi çalıştırıp, emeğin hakkından çalarak kâr et mek isteyen işverenler, işletmelerini hiçbir zaman modern işletmeci- 


ce işçi ücretlerinden kısmak zanneden işverenler, gözlerini çevirip, Ortak Pazar ülkelerine bakacak olurlarsa, işçi ücretlerinin Türkiyedekinden çok daha yüksek olduğunu, işçilerin çağımızın bütün yaşam olanaklarından yararlanabilecek, ileri bir hayat düzeyine sahip olmaya imkân verecek ücreti aldıkları. 
nı göreceklerdir. Ortak Pazar ül kelerindeki Türk işçileri de o ülkelerin işçileriyle ayni işi görmekte 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ve ayni ücreti alabilmektedirler. 
İşverenlerin Ortak Pazar ülke lerinin rekabetine ayak uydurabilmek için herşeyden önce, kendi kötü işletmecilik suçlarını işçiye yükleme, emeğin hakkına göz dikme alışkanlığından vazgeçmeleri ve işiletmelerini daha iyi yöntemlerle yönetmeyi öğrenmeleri gerekir. 


Bu yöntemlerden en önemlisi, gelişmiş batı ülkelerinde benimsenen ve yurdumuzda da 440 sayılı yasayla getirilen ve bugün bazı kamu iktisadi kuruluşlarında uygulanan sistemdir: o İşçinin yönetime katılması. 


AVRUPA'NIN BAŞARILI İŞÇİLERİ: TÜRKLER 


Türk işverenlere ithaf olunur.. 


İşçi hareketi 


Bossa Fabrikasındaki olayların iç yüzü... 


HERKES HERŞEYİ SÖYLÜYOR. AMA GERÇEĞİ GÖRÜP, SÖYLEYEN O KADAR AZ Kİ... 


eçtiğimiz ay içinde Adanada 

kurulu Bossa Tekstil fabrikasında meydana gelen olaylar kamuoyunun ilgisini topladı. 
Fabrikanın iki gün işgal altında tutulmuş olması bu ilgiyi artırıyordu. İşin bir de üzücü yönü vardı: fabrikada işçiler arasında çatışma çıkmıştı. Ve nihayet, Hürriyet Gazetesinin «Polis işgal kaldırıyor» başlığı altında yayınladığı bir fotoğraf, Kasım ayı ortalarında, Bossa olayını bir süre günün konusu hâline getirdi. 


Hürriyet Gazetesinde 13 Ka sım günü yayınlanan ve birinci sayfanın yarısını kaplayan fotoğ 


rafta, yere düşmüş bir işçinin polis ve bekçiler tarafından dövülüşü görülüyordu. İsminin Halil Ceviz olduğu sonradan öğrenilen işçi, sopa, odun ve cop taşıyan kalaba. 
lık bir grup emniyet mensubunun insafsız darbelerine karşı, kollarıyla başını korumaya çalışıyordu. 


Fotoğrafın uyandırdığı tepki büyük oldu; bu arada, Adana Valisi de bir açıklama yaparak, işçileri döven polisler hakkında soruşturma yapıldığını belirtti. 

Bu arada Adana'ya giden Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç, başta Teksif Genel Başkanı Şevket Yılmaz ve 'Teksif'in öbür yöneticileri olmak üzere, Adana sendikalarının yöneticileriyle toplantılar yaptı, Bossa fabrikası işçileriyle görüştü ve 17 Kasım günü bir basm toplantısı düzenledi. 

Bossa olayının bu gelişmeleri- ne bakmadan önce, olayı yaratan nedenler üzerinde durmak daha yararlı olacak. Çünkü, Bossa clayının nedeni basınımızda genel olarak «sendika rekabeti” olarak belirtilmiş ve bazı gazetelerde, «işçilerin bağlı bulundukları o Teksif Sendikasından ayrılmak için işye- 


rini işgal ettikleri» öne sürülmüştü. 


BOSSA OLAYININ NEDENİ 


£&sında olayın nedeni çok daha değişikti ama, bu nedenleri incelemek biraz gayret o sarfetmeyi gerektireceği için, «sendika rekabe ti» deyip geçivermek, çok kişinin kolayına geldi. Üstelik, en yetkili kişiler bile, «olayların sendika rekabetinden çıktığını» en ufak bir tereddüt göstermeden söyleyebildiler. 

Çalışma hayatımızla ilgili mevzuatı biraz olsun bilenler ise, bu açıklamayı tatmin edici saymıyor, şüphe ile karşılıyorlardı ve bunda da haklıydılar. Çünkü, yürürlükte- ki yasalarımız, bir işçinin istediği sendikadan ayrılıp, istediği bir diger sendikaya geçmesini engelleyici hiçbir hüküm taşımamaktaydı. 
İşçi diliyorsa, bağlı bulunduğu sendikadan ayrılır, dilediği bir diğer sendikaya girebilirdi ve bunun için işyerini işgal etmesi gerekmezdi. O güne kadar üye olarak bulunduğu sendikaya noter kanalıyla istifasını gönderir, gireceği yeni sendik& nın üyelik formunu doldurur ve mesele kendiliğinden halledilirdi. 

Oysa, «sendika o rekabetinden» çıktığı söylenen olayda, böyle bir yol izlenmemişti. Demek, işin içinde başka birşey vardı. 

Bütün mesele de bu «başka şey»i tesbit edebilmekti. 


BİR GREV 


Ekim ayı ortasında /Tarsus'ta bir grev başlıyordu. Tarsus Basma Fabrikasında Disk'e bağlı sendikanın başlattığı greve karşı, işveren de lokavt ilân ediyordu. Grevci işçiler, lokavt kararına karşı, Tarsusta bir de sessiz yürüyüş yapı yor ve işverenin tutumunu protesto ediyorlardı. 

Grevle sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinde, tarafların uyuşmazlığı başlıca üç noktada toplanmıştı. Sendika, yövmiyelere 
16 lira zam, yıllık ücretli izinin iki 
ay'a çıkarılmasını ve izne çıkan işçiye seyyanen 900 lira verilmesini istemişti. İşveren ise, bu dilekleri kabule yanaşmıyordu bile. Disk'e bağlı sendika, işçileri kendisine üye olmaya teşvik ederken, toplu sözleşmede bu hakları alacağını vaadettiği için, isteklerinden de geri dönemiyordu. Üstelik, grev başlarken, işçilere bu dileklerin mutlaka alınacağını ve işveren bu isteklerin tamamını kabul edinceye kadar grevin süreceğini söyleye rek, bir kesin taahhüde de girmişti. Yine grevin başlaması sırasında, sendikanın işçiye bir vaadi daha vardı: Grev başladıktan hemen sonra, işçilere 100'er lira dağıtılacak, bundan on gün sonra 150 ve yine on gün sonra 350 şer lira verilecekti. Bu suretle grev yapan işçiler, bir ay içinde 600 lira almış olacaklardı. Adanada asgari ücretin 
18 lira olduğu ve genel olarak işçinin fazla mesai yapmaması halinde aylık kazancının brüt 540 lira civarında olduğu dikkate alınacak olursa, vadedilen yüksek zammı alabilmek için tereddüt edilmeden greve gidilirdi. 

Aslında, sorumluluk duygusu içinde olan bir sendika, işçiyi gre ve götürürken, gençekleştiremeyeceği vaadde bulunmaz, işçiyi bir maceraya sürüklemezdi. 

Tarsus Basma Fabrikasında grev başladıktan bir süre sonra, sendika gerçekten de vaadettiği 
100 lirayı işçilere dağıttı. İşçi içi 
rahat olarak grevine devam kararındaydı. 


PROPOGANDA 


Tarsusta bu grev devam ederken, Adanadaki tekstil işçileri arasında bir propoganda yürütülmeye başlanmıştı, o «Görüyorsunuz ya» diyordu bir takım kimseler, «Tar. 
sus Basma Fabrikasında Disk'e bağlı sendika 16 lira zam, iki ay ücretli izin, 900 lira da izin ikramiyesi alıyor». 

Gerçekten, bu rakamlar uyuşmazlık konusu olmuştu ve insan psikolojisi bu çeşit propogandala- 


ra kulak kabartma eğiliminde ol duğu için, bölgedeki tekstil işçileri kısa sürede, Tarsus Basma Fabrikasında çalışan işçilere gıpta ile bakmaya başladılar. Aslında 16 li ra zam elde edilememişti ve iste mek başka şeydi, almak çok daha başka bir şey. Ama ne var ki, el al tından yürütülen propoganda, bu istekleri mutlaka ©gerçekleğtirilecekmiş gibi gösteriyordu. 

Bu durum, Adanadaki tekstil işçileri arasında gerçekten bir hu zursuzluk yarattı. Demek, asgari ücretin bir misline yakın bir ücret zammı almak mümkün olabilecekti, demek izin süresi yılda iki aya çıkarılabilecekti, 900 lira izin ikramiyesi alınabilecekti. 

10 KASIM GÜNÜ 

Sorumsuz, gerçekleşmesi imkânsız bir takım vaadlerde bulunmak çok kolaydı. Ama bunun bir de sonu olmak gerekirdi. Gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı ama, 10 Kasım günü henüz gerçekler bilinmiyordu. 

10 Kasımda işçiler kendi aralarında yine bu konuyu görüşürlerken, birdenbire, ortada bir söz dolaşmaya başladı: «Eğer fabrika işgal edilirse, orada da yüksek bir zam almak mümkün olabilecekti». 
Bu fikri kimin ortaya attığı bu satırların yazıldığı Kasım ayının sonunda dahi henüz kesinlikle öğre nilebilmiş değil. Ancak, bu sözün Disk bölge temsilciliğinde 10 Kasım öncesi günlerinde söylene geldiğini herkes biliyordu. 


Fabrikanın işgal edilmesi fikri, işçilere uygun gelmedi. Böyle bir yola gitmeyeceklerini söylüyorlardı. Ama, bir takım meçhul eller, gerekli talimatı almışlardı; harekete geçtiler. Fabrikanın şalterleri kırıldı. Bunu kimin yaptığı da şu ana kadar kesinlikle ortaya çıkmiş değil. Elektrik şalterleri kırı lan fabrikada tezgâhlar durmuştu. 
İşçi fabrikayı işgal etmek istemiyordu ama, çalışma olanağı da ortadan kalkmıştı. Fabrikanın bahçesinde toplanan işçiler, ne yapa caklarını tartışmaya o başladılar. 
Bazıları, arızanın giderilmesini ve çalışmaya başlanılmasını istiyor, bazıları çıkıp evlerine gitmek istiyorlardı. Gitmek isteyenler, kapıya geldiklerinde, elleri sopalı bir takım kişilerle karşılaştılar. Kapr lar zincirlerle kilitlenmişti, «kimse çıkamaz» deniliyordu. 

İşgal, bir emrivaki ile mıştı. 

HUZURSUZLUK 

11 Kasım günü, vardiya değişimi için gelen işçiler de içeri girdiler. İçeri giriş serbestti, ama içer. 
den kimse dışarı çıkartılmıyordu. 

Elektrik şalterleri hala arızalı olduğu için, tezgahlar da çalışmı yordu. İşçiler fabrikanın yemekhanesinde, bahçesinde toplu halde oturuyor, konuşuyorlardı. Bu arada, onlara, bu işin sonunda, Tarsustaki gibi büyük miktarda zam alınacağı söyleniyor, tansiyon olay yaratacak şekilde yükseltilmeye çalışılıyordu. 


başla. 


BOSSA FABRİKASINDA OLAY GECESİ İşçilerin hiçbir suçu yek... 


suzluk da 


Türk-İş'e bağlı teşkilât 


başkanlarının bildirisi 


«Adana Bossa Fabrikasında çıkan olaylar üzüntü vericidir. Ancak bu olay vesilesiyle, bu ve bundan önce çeşitli işyerlerinde çıkarılan olaylara kamuoyunun doğru teşhisini koyması zamanı gelmiştir. 

Bossa Fabrikasında dışardan getirilen militanlar ve içerdeki bir avuç kişi aracılığıyla kapılar tutulmuş, işçinin dışarı çıkması engellenmiş ve bir yandan da fabrikada çalışmakta olan işçilerin Türk-İş'ten ayrılip, Disk'e geçmek istedikleri için işyerini işgal ettikleri haberleri kamuoyuna yayılmıştır. Buna karşı, Bossa işçisi kendi bünyesinden olmayan ve belli bir amaca hizmet edenlere karşı tepki göstermiş, fabrika içinde yer yer çatışmalar (o başlamıştır. 
büyümesi üzerine, güvenlik kuvvetleri fabrikaya gire- 


Çatışmaların 


rek olayları bastırmak istemiştir. 

Görülmektedir ki, işgal işçilerin değil, dışardan getirilen militanların düzenledikleri bir harekettir ve yine ortaya çıkan bir gerçektir ki, işçi Türk-İş bünyesinde kalmak istediği halde, «Disk'e geçmek istiyor» propagandası ile kamuoyu etkilenmek istenmektedir. 
Nitekim, çatışma sırasında yaralananlardan birçoğu, fabrika dışından gelen TİP ve Disk yöneticileri ile 


Ama işçiler arasındaki huzurgiderek oartmaktaydı. 


ancak buradaki düzensizlik, bir izdihama yol açtı ve itiş kakış ara 


Dev-Genç'e mensup militanlardır. 

KARIŞIKLIK ÇIKARTMAK... 

Bu olayın amacı da bundan önceki bütün olaylarda olduğu gibi, Disk'i kamuoyu önünde gittikçe güçlenen bir teşekkül olarak göstermek ve işçilerin bu kuruluşa girmek istedikleri görünümü yaymaktır. 
fabrikasında 


gerçekte, işçi hak ve menfaatleriyle en ufak bir ilgisi 


Son olarak Bossa görülen olayın 


bulunmamaktadır. Disk'in amacı ideolojik hedefine ulaşabilmek için kan akıtmaktır. «Her vesile ile karışıklık çıkartmak ve kan dökülmesini sağlamak» bu kuruluşun sloganı olmuştur. 

Sendikacılık hareketinin bu kuruluş tarafından ideolojik bir mücadele aracı sayılmasının sonucu olarak, Türkiyede iki sendikacılık Bir tarafta büyük bir sorumluluk taşıdığını müdrik, Anayasa'yı korumaya ka- 


anlayışı belirmiştir. 


ne pahasına olursa olsun rarlı bir sendikacılık hareketi, öbür tarafta ise, sendikacılığı ideolojik amaca ulaşmak için bir vasıta sayan ve karışıklıklar çıkararak, kan dökmek ve sonuçta Anayasayı ortadan kaldırmayı hedef tutan bir an- 


layış. 


Olayın gelişmesi, sabahın erken saatlerinde Ankarada duyulk 


Büyük bir kısmı, fabrikanın dışından gelmiş bir avuç insan, herşeye hakim olmuşlar, onları bir emrivaki ile kanunsuz bir hareketin 


içine itmişlerdi. Bu huzursuzluk, kızgınlığa dönüştü ve kızgınlığın tepkisi 11 Kasımı 12 Kasıma bağlayan gece kendini gösterdi. İşçiler, bu oyuna «yeter» diyorlar, bir son verilmesini istiyorlardı. İşgali yaratıp, yönetenlerle işçiler arasında bir çatışma çıkması an meselesiydi. Bir kısım işçiler, fabrikadan çıkmak için kapılara yöneldiler; 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sında yaralananlar oldu. Diğer bir kısım işçi de, işgalcilerle çatışıyordu. Bu, sayıca denk olmayan kuvvetler arasındaki çatışmanın başlangıcında, işgalciler, selâmeti fabrikanın damlarına sığınmakta þuldular. Buradan, aşağıya taş, kiremit, sopa fırlatıyorlardı. İşte tam bu sırada, emniyet kuvvetleri de fabrikaya hücum ettiler. Tam bir hengâme halini alan çatışma bir süre devam etti. Taş ve tuğlalar havada uçuşuyor, gaz bombaları patlıyor, polis yakaladığı işçileri döverek uzaklaştırıyordu. 


du ve Türk-İş'e bağlı kuruluşların başkanları Türk-İş Genel Merkezinde bir toplantı yaptılar. 

Türk-İş Adana Bölge temsilcisi Halil Yener, her on beş dakikada bir son durum hakkında Genel Merkeze bilgi veriyordu. 

BİLDİRİ 

Yapılan toplantı devam ederken, liderler, bir bildiri yayımladılar. Bildiride, olayın üzüntü verici olduğu belirtiliyor, bu, ve bundan önceki olaylara doğru teşhis konması zamanının geldiği hatırlatılıyordu. 
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Bossa Fabrikasında meydana gelen olaylarla ilgili 


olarak, Türk - İş'e bağlı 


kuruluşların liderleri 


Türk - İş Genel Merkezinde yaptıkları toplantıdan sonra bir bildiri yayınladılar. Olay ve olayı yaratan nedenlerin geniş olarak ele alındığı bildirinin tam metni aşağıdadır. 

m MM. NM MR 


KENDİLERİNDE KUVVET VEHMEDENLER Türk-İş bugüne kadar, mücadelesini, büyük bir olgunluk içinde yapmaya çalışmış, ülkemizde karışıklık çıkmaması için işçileri mümkün mertebe olaylardan kaçınmaya teşvik etmiş ve yapılan tahriklere kapılınmamasını istemiştir. Hatta, yine bu anlayışı yüzünden zaman zaman kendisine yöneltilen en ağır iftiralara bile ses çıkarmamayı tercih etmiş, işçiyi işçiye düşürmemek için çoğu zaman ses çıkarmamıştır. 

Fakat artık yetmiştir. 

Bundan sonra, Türk-İş ve O'na bağlı işçilere karşı harekete girişecek olanlar bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaklardır. 

Görülmüştür ki, meydanı boş bulduklarını sananlar kendilerinde hakikaten kuvvet ovehmetmeye kalkışmaktadırlar. Kuvvetlerinin ne ölçüde olduğunu yakın bir gelecekte bütün kamuoyu görecektir. 

Disk, bu olayda da toplu sözleşme yetkisinin idari organlar tarafından, haksız olarak Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikasına verildiği söylentisini yaymak istemektedir. Bu, açık bir yalancılığın, açık bir tahrikçiliğin bir diğer örneğidir. Çünkü, toplu sözleşme yet- 


kisini sendikalara idari organı değil, yargı organları verir. Disk'in öne sürmek istediği iddia en azından yargı organlarına saygısızlıktır. 

ANAYASA KORUNACAK 

Bossa Fabrikasında çıkan olay sırasında yaralanmalara, Disk'e mensup ve dışardan gelen militanların fabrika kapılarını tutması yüzünden, işçinin dışarı çıkmak için kapıları zorlaması sırasında meydana gelen izdiham ve yine işçilerin fabrika damına sıkıştırdığı militanların bu damlardan attıkları taş ve tuğlalar sebep olmuştur. 

Türk-İş topluluğunun olaylardan duyduğu üzüntü büyüktür. Olaylar sırasında, kan dökülmüş olması, bu üzüntüyü büsbütün artırmaktadır. 

Kargaşalık çıkarıp, kan dökerek Anayasa düzenini değiştireceklerini sananlar, Türk-İş topluluğunun buna müsaade etmiyeceğini çok iyi bilmelidirler. 
Türk-İş ve O'na bağlı kuruluşlar Anayasal düzeni mutlaka koruyacaklardır. (o Kargaşalığı, amaca varmak için bir araç sayan herkes ve her kuruluşun bundan sonraki davranışlarını bu uyarının ışığında 


düzenlemesi gerekecektir.» 


Olayın meydana çıkış ve gelişmesinin anlatıldığı bildirinin bir bölümünde şu satırlar yer alıyordu: 


«Bu olayın amacı da bundan önceki bütün olaylarda olduğu gibi, Disk'i kamuoyu Önünde gittikçe güçlenen bir teşekkül olarak göstermek ve işçilerin bu kuruluşa girmek istedikleri görünümü yaymaktır. 


Son olarak Bossa fabrikasında görülen olayın gerçekte, işçi hak ve menfaatleriyle en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Disk'in amacı ideolojik hedefine ulaşabilmek için kan akıtmaktır. «Her vesile ile karTışıklık çıkartmak ve kan dökülmesini sağlamak» bu kuruluşun sloganı olmuştur. 
Sendikacılık hareketinin bu kuruluş tarafından ideolojik bir mücadele aracı sayılmasının sonucu olarak, Türkiyede iki sendikacılık anlayışı belirmiştir. Bir tarafta büyük bir sorumluluk taşıdığını müdrik, ne pahasına olursa olsun Anayasa.yı korumaya kararlı bir sendikacılık hareketi, öbür tarafta ise, sendikacılığı ideolojik amaca ulaşmak için bir vasıta sayan ve karışıklıklar 


çıkararak, kan dökmek ve sonuçta Anayasayı ortadan kaldırmayı hedef tutan bir anlayiş. 


Türk-İş bugüne kadar, milcadelesini, büyük bir olgunluk içinde yapmaya çalışmış, ük kemizde karışıklık çıkmaması için işçileri mümkün mertebe olaylardan kaçınmaya teşvik etmiş ve yapilan tahriklere kapılınmamasını istemiştir. 
Hatta yine, bu anlayışı yüzünden zaman zaman kendisine yöneltilen en ağır iftiralara bile ses çıkarmamayı tercih etmiş, 


işçiyi işçiye düşürmemek için 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Kim inanır buna... 


dana olayları sırasında, «bütün işçiler Disk'e girdi» diye demeçler veren, Disk yöneticileri, hiçbir işçinin Teksif'ten istifa etmediği ortaya çıkınca, yalanlarını örtbas edebilmek amacıyla feryadı bastılar : 

«—Sendikalar Kanununda yapılan o değişiklik, işçinin sendikadan istifasının noter yolu ile olmasını öngörüyor. Adam başına 40 lirayı bulan noter masrafı yüzünden, işçi Teksif'ten istifa edemiyor...» 

Yüzsüzlüğün bu kadarı herhalde ender görülür. 

Bir kere, noter masrafı 40 lira değil, 12 lira. Hadi hesap hatası var diyelim ve bunu bir kenara bırakalım. 

İşçinin istifasının noter yolu ile gönderilmesi gereği, Sendikalar Kanunu değiştirilmeden önce de tüzüklere konulan bir hüküm yüzünden, beş yıldan beri uygulanagelmekteydi. o Üstelik, tüzüklerine «işçi istifasını noter kanalıyla göndermek zorundadır» hükmünü ilk olarak koyanlar da yine Disk yöneticileriydi. 

Bu hükme, Türk-İş itiraz etmiş, ama Yargıtay, bu hükmün yasaya aykırı olmadığı kararını vermişti. 

Disk yöneticileri, kendilerinin ortaya çıkarıp, beş yıldır uyguladıkları hükmü Sendikalar Kanunu (o değişikliği ile getirilmiş antidemokratik, sendikal özgürlüğü yok eden bir hüküm gibi göstermeye kalkışıyorlar. 

Hadi bunu da geçelim... 

Zaman zaman, Türk-İş bünyesi (dışındaki bazı sendikalardan kopmalar olur. Disk, hemen bu işçilere musallat olur ve onları kendi bünyesine kaydediverir. Ve hiç de yakınmadan, bütün noter masraflarını karşılar. Çünkü Disk yöneticilerine göre, kendilerine üye olan her işçi, ödediği aidat yüzünden bir gelir kaynağıdır. 

Başka zamanlarda noter masrafını seve seve, hiçbir şikâyette bulunmadan karşılayan Disk yöneticilerinin, bu defa yana yakıla şikâyette bulunmalarının sebebi nedir öyleyse? 

Bu sorunun cevabı çok basittir. 

Disk, noter masraflarını ödemeye dünden hazır olduğu halde, Teksif'ten ayrılıp, kendisine geçecek işçi bulamamıştır. «İşçi Türk-İşten ayrılıp, Disk'e geçmek istiyor» yalanına bu defa da bir kılıf uydurmak gerekmiştir. 

İşte Disk, «noter masrafı» bahanesiyle cındadır. 


bu kılıfı bulduğu inan- 


çoğu zaman ses çıkarmamıştır. 


Fakat artık yetmiştir. 

Bundan sonra, Türk-İş ve O'na bağlı işçilere karşı harekette girişecek olanlar bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaklardır. 


Görülmüştür ki, meydanı boş bulduklarını sananlar kendilerinde hakikaten kuvvet vehmetmeye Oo Kalkışmaktadırlar. 


Kuvvetlerinin ne ölçüde oldugunu yakın bir gelecekte bütün kamuoyu görecektir.» 

Bildiride, Adana olayına konulan teşhisin haklılığı kısa bir süre sonra bir kere daha ortaya çıkacaktı. 


PLAN 


Disk, Tarsus Basma Fabrikasında istenen Ücret zammı ve diğer sosyal yardımları örnek olarak 


gösterip, Adanadaki tekstil işçisini kışkırtırken, önceden hazırlanmış bir plânı sahneye koymak amacı güdüyordu. 

Neydi bu plân? 

Çukurova, yurdumuzda sosyal ve ekonomik dengesizliğin en açık bir şekilde dikkatleri üzerine topladığı bir bölgemizdir. Bir tarafta, en aşırı bir gece hayatı, en aşırı bir lüks, öbür yanda pamuk işçisinin sefaleti, dengesizliği en belirgin şekilde gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, Çukurova bölgesi, bir takım çevrelerce, demokratik düzene karşı, «bir hareket için tahrik edilmeye uygun ortama sahip» olarak onitelendirilmektedir. 
Adana'nın, coğrafi ve ekonomik özelliği, buradan Güneydoğu, Anadolu'ya sıçramayı da kolaylaştırıcı niteliktedir. Güneydoğu Anadolu, son yıllarda aşırı sol uç tarafından bir hedef olarak alınan etnik grubun yoğun olduğu bölgedir ve bu nedenle aşırı sol için ayrı bir önem taşımaktadır. O halde, Disk, Adana'ya (yerleşirse, hem burada, hem de buradan sıçrayacağı Güneydoğu Anadoluda daha rahat faaliyet gösterebilecektir. Bütün mesele Adana'ya oyerleşebilmektedir. 
Adana'da en geniş işkolu tekstildir. Disk Tekstil işkolunu ele geçirecek olursa, diğer o işkollarına da rahatça kol atma olanağını bulacak ve sendikalara sızacaktır. 
Nasıl, Adana'ya hakim olan işkolu tekstilse, tekstil işkolunda da Bossa fabrikası ayrı bir önem taşımaktadır. Bir kere, bu fabrikada çok sayıda işçi çalışmaktadır. 
İkincisi, modern tesisleri olan, rahat bir pazarlama olanağına sahip Bossa Fabrikası kâr da etmektedir. Bu fabrikada işgal yolu ile, işçilere bir zam sağlamak mümkün olabilirse, diğer tekstil (o fabrikalarında çalışan işçiler de zam almacağı vaadiyle Disk'e girmeye ikna edilebileceklerdir. 

İşte Disk bu amacı gerçekleştirmek için uygulamak istediği plânın ana hatları buydu. 


NİÇİN GREV DEĞİL DE.. 


Bu arada akla gelebilecek bir soru vardır: 

Disk bu plânı uygulamak için ne diye, işgal yolunu yasalara uygun olarak toplu sözleşme çağrı- 


TÜRK - İŞ KASIM 1970 


sı yapıp, greve gitmemektedir de işgal yolunu teşvik etmektedir? 


Normal olarak, sorumluluk duygusuna sahip bir işçi kuruluşunun yepacağı, işvereni toplu sözleşme görüşmesine çağırmak, masa başında dileklerini kabul ettiremezse, anayasal hakkını kullanıp greve gitmektir. 

Bu, işin olağan seyridir ve bunu yapmak her işçi kuruluşunun en tabii hakkıdır. Ancak dikkat edilecek olursa, Disk'e bağlı sendikalar genel olarak bu yolu değil, işgal yolunu tercih etmektedirler. 
Bunun başlıca nedeni, grevin bir masrafı ogerektirmesidiri , İşçiyi greve götüren sendika, ona þakmak zorundadır. Az veya çok bir para verecek, grevci işçinin ve ai- 


rıya ulaşırsa, başarıya sahip gıkmakta; :başarısız kalırsa, kendilerinden, kaybolan yövmiyelerini isteyen işçiyi «bizi ilgilendirmez» demektedirler. 

TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİ 


Bossa fabrikasındaki işçilerin işgale teşvik edilmesinin önemli bir diğer nedeni de, Disk'in bu fabrikada «toplu sözleşme yapabilme hakkına sahip olmayışıydı. Bossa Fabrikası ile Teksif Sendikası arasındaki toplu sözleşmenin bitiminden bir ay önce, Teksif Sendikası, kanun uyarınca, sözleşmeyi feshettišini ve yenisinin yapacağını işverene bildirmiş; yine kanun uyarınca, işvereni toplu sözleşmeye çağıracağını gazetelerde yayınlanan ilanlarla duyurmuş ve tekstil ig- 


hiçbir zaman sahip olamayacağını çok iyi bilmekteydi. Çoğunluk bir yana, bu işyerinde Disk'in elle tutulacak sayıda üyesi dahi yoktu. 


Bu sebepler yüzünden, Disk, işçiyi işgale teşvik etmekteydi. 


TARSUS GREVİNDE 
YENİ GELİŞMELER 


Adana Bossa olayları meydana gelirken, Bossa işçisini tahrik için kullanılan ve Disk'e bağlı sendika tarafından ilân edilmiş Tarsus grevinde de yeni gelişmeler oluyordu. Grevin ilk günlerinde sendikadan 100 lira alan işçiler, ara dan günler geçip de vaadedilen diger yardımlardan haber çıkmayın- 


ca sendika yöneticilerini sıkıştır- 


BOSSA'DA KADIN İŞÇİLER HALİL TUNÇ'U DİNLİYOR... 
İşçinin gerçek sesi... 


lesinin geçimlerini bir ölçüde olsun karşılayacaktır., Sendikalar, üyelerinden gidat alırlarken, bu şartları düşünmek zorundadırlar. 
Sendikalarda grev fonunun teşkil edilmesinin nedeni budur. Grev fonundaki para, ayni zamanda sendikanın pazarlık gücünü teşkil eden faktörlerden biridir. o Disk'e bağlı sendikalar da üyelerinden aidat almaktadırlar ve iyi-kötü bir grev fonları olması gerekir. Ama onlar, gelirlerini politik amaçlarına ulaşmak için kullanmayı tercih ettiklerinden, grev yaparak para harcamak istememekte, bunun yerine işçiyi işgale teşvik etmektedirler. Bu suretle, eğer işgal başakolunda kurulu bütün sendikalara Bossa işverenini toplu sözleşmeye çağırdığını o bildirmişti.  Teksif'in bu işyerinde sözleşme yapmasına itirazı olan herhangi bir sendikanın yapacağı, itirazını geçerli şekilde ilgili yerlere bildirmek ve eğer çoğunluğu gerçekte kendisi temsil ediyorsa, yargı organlarından alacağı kararla toplu sözleşmeyi yapmak üzere masaya oturmaktı, Ne var ki, Teksif'in bildirimine en ufak bir itiraz sesi dahi yükselememiş ve Teksif, bu işyerinde toplu sözleşme yapma hakkını kesin olarak almıştı. 

Disk, burada toplu yapmak için gerekli 


sözleşme çoğunluğa 


maya başlamışlardı. Evde, çoluk çocuk açtı. Üstelik ramazandı ve bayram arefesiydi. Kendileri greve götürülürken, yapılan vaadler ne olmuştu? İşçilerin bu soruları ile karşılaşan sendika o yöneticileri, hergün yeni bahaneler uydurmuş, işçiyi «bugün-yarın» diye oyalamışlardı. Ama işçinin de dayanacak hâli kalmamıştı. Bir aydır 100 lira ile geçinmeye o çalışıyorlardı. 
Borç gırtlağı aşmıştı. 

Bossa olayından hemen sonra ki günlerde Tarsusta böyle bir ha 
va esmekteydi. Bu huzursuzluk, 17 
ve 18 Kasım günleri, Disk'e bağlı sendikaya karşı girişilen protesto gösterileri halini alacaktı. Disk'in 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Adanadaki yöneticileri bu durumdan büyük telaşa kapıldılar. Eğer, Tarsusta bir çözülme olursa, Ada na'yı ele geçirmek için yaptıkları bütün plânlar suya düşecekti. İstanbul'a «gizli» kaydını taşıyan yazılar gönderiyor, 'Tarsustaki işçilere mutlaka para gönderilmesini istiyorlardı. Buna karşı, Disk merkezinin işçiye para vermekte hiç de acelesi yoktu. İşi ağırdan alıyor, para isteklerine, «işçiyi oyalayın» diye cevap veriyordu. Ama işçinin oyalanacak hâli kalmamışti. 


17 Kasım günü Disk Adana 
bölge temsilciliğinde, İstanbul ve Ankaradan gelen Disk mensupları ile bir toplantı düzenlendi. 


ADANA'YA EKİPLER 
TAŞINIYOR 


Olayların başlamasından itibaren, minibüsler ve taksiler, Adanaya İstanbul ve Ankara'dan Disk'e mensup takviye kuvvetleri taşımaktaydılar. Bu suretle, Adanada toplanan gürültücü bir grup, gerektiğinde, Disk'in Adanada büyük bir kuvvet halinde olduğu görünümünü yaratmak için gürültülü gösteriler yapacak, hatta olaylar çıkaracaktı. 


Gelen ekiplerin yöneticileri, Disk bölge temsilciliğinde yaptıkları toplantıda, Adanadaki yöneticilerle ayni görüşte birleştiler: Diskin Adanada o yerleşebilmesi için Tarsus grevinin mutlaka de vam ettirilmesi gerekiyordu. Eğer, Tarsustaki grevci işçilere para yardımı yapılmazsa, hem grev tehlikeye düşecek, hem de Disk'in vaadlerinde ne kadar gayriciddi olduğu ortaya çıkacaktı. Bunu önlemek için, kesenin ağzını açmak gerekiyordu. İstemeye istemeye de olsa, bu görüşte birleşen Disk yöneticileri, Tarsus'a para gönderil masini sağlamak amacıyla İstan, bul'a bir temsilci yollamayı kararlaştırdılar. Temsilci, hem postayla gönderilmesi uygun bulunma yan bazı evrakı İstanbul'a götürecek, hem de Tarsus grevine para gönderilmesi için İstanbuldaki Disk yöneticilerini iknaa çalışacaktı. Giden temsilciye sıkı sıkıya verilen talimat, Tarsus grevine harcanacak paranın bir çeşit yatırm olduğunun Disk yöneticilerine anlatılması yolundaydı. Gerçi bu para gidecekti ama, bunun sonucunda Adananın bütün işçileri Disk'e geçecekleri için, (!) harca nanın üç-beş misli, her ay aidat olarak Adanalı işçilerden alınabilecekti. İstanbul'a giden temsilci, ikna görevini lâyıkıyla yerine getirememiş olacak ki, Disk yönetici leri, Tarsustaki grevci işçilere ancak 100 lira daha verilmesini ka bul ettiler. Bu para, 19 Kasım günü işçilere dağıtıldı. Disk yöneticilerinin günlerce oyaladıkları işçilere hemen bir miktar para da gıtmalarını bir diğer nedeni de işçiye hoş görünüp, Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç'un etkisini silmekti. Gerçekten Tunç, Adana da işçilerle yaptığı görüşmelerde olsun, basın toplantısında olsun, öyle bir hava yaratmıştı ki, Disk” in buna karşı mutlaka birşeyler yapması gerekiyordu. 


HALİL TUNÇ ADANA'DA 


Türk-İş Genel Sekreteri 16 Kasım günü Adana'ya gelmiş ve ka-Iabalık bir sendikacı topluluğu tarafından karşılanmıştı. 


Hava alanından doğru, Türk-İş Bölge Temsilciliğine giden Tunç, burada, Adanalı sendikacılarla bir toplantı yaptı. Teksif Genel Başkan Vekili İhsan Sücüllü” nün de katıldığı toplantıdan sonra 'Teksif Sendikası Karşıyaka şube binasına gidildi. Burada Teksif Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Genel Başkan Vekili İhsan Sücüllü, Genel Sekreter Vahap Güvenç ve Teksifin şube o yöneticileriyle görüşen Tunç son durum hakkında bilgi aldı. Bu arada, Bossa fabrikası işçileriyle de görüşeceğini söyleyen Genel Sekreter vardiya değişimi sırasında o fabrikada bir toplantı düzenlenmesini istedi. 


Ne var ki, ne düşünmüşse düşünmüş olacak, Bossa işvereni fabrika içinde bir toplantı yapılması isteğini oyalamaya başladı. Oysa, dilek, toplu sözleşmeye taraf olan 'Teksif Sendikasından gelmekteydi ve toplu sözleşmeye taraf sendikaların işyerinde, işi aksatmayacak şekilde toplantılar düzenlemeleri, çalışma hayatımızın bir geleneği hâlini almıştı. Bossa o işvereninin, fabrikada bir toplantı düzenlenmesi dileğini çeşitli bahanelerle 


oyalamaya kalkışması o üzerine, Tunç'un fabrika önündeki alanda işçilere hitabetmesi kararlaştırılN dı. Ancak, bu da ortaya bir problem çıkarıyordu: alana mikrofon ve oparlör tesisatı kurmak olduk- ça zor olacak ayrıca zamanı gerektirecekti. Bu durum Karşısında hemen Ankara arandı ve Türk-İş” in emektar eğitim aracının derhal Adana'ya gönderilmesi istendi. 
Mikrofon ve oparlör tesisatı bulunan araç, ertesi gün Adana'ya gelecek ve Türk-İş Genel Sekreteri işçilerle konuşacaktı. 


Bu arada, Tunç'un işçilerle konuşmasını engellemek isteyen Disk yöneticileri, haberler yayıyorlardı. 
«Eğer, Tunç Bossa işçileriyle konuşmaya kalkışırsa, işçi onu yuhalayacak» sözleri, kısa zamanda duyuldu. Buna, başta Halil Tunç olmak üzere, Adana'daki bütün sendikacılar güldüler. Bu Disk yöneticileri de işçiyi bir türlü tanımak istemiyorlardı. İşçi kendisine hizmet edeni yuhalamazdı. İşçinin arasına, bir-kaç adam sokup, aleyhta tezahürat yaptırmak, sonra da bunu, kamuoyuna «işçi Tunç'u yuhaladı» diye duyurmak, Disk yöneticilerinin uygulayabilecekleri bir oyundu ama, işçinin, aralarına sokulan bu adamlara karşı tepkisi- nin büyük olacağını Disk yöneticileri bile tahmin edebiliyorlardı ve bu yüzden de bu çeşit bir davranışta bulunmaya o kalkışmadılar. 
Ancak, gece Halil Tunç'un kaldığı otele telefon edildi ve ismini vermeyen kişiler, Genel Sekreteri ertesi gün işçiyle konuşmaması için tehdit etmeye kalkıştılar. Bir sendikacı tehditlere ne kadar aldırır, ne ölçüde pabuç bırakırsa, Tunç da ismini vermekten korkan bu kahramanların (!) sözlerine o ölçüde önem verdi. 


YENİ BİR ENGEL 


Tunç'un işçilerle konuşmasına, Bossa işvereni ve Disk yöneticilerinden sonra, idare amirleri de karşı çıktı. Ertesi gün, Emniyet yetkilileri, 'Teksif (o yöneticilerine, fabrika önündeki alanda işçilerin toplanmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdiler. 

Tunç'un işçilerle konuşmasını önlemek için bütün engeller seferber ediliyordu. Ve sendikacıların 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bu engeller önünde boyunlarını büküp, «peki madem öyle, ne yapalum» diyecekleri mi sanılıyordu acaba? Böyle denecek, Tunç, işçiyle konuşmadan uçağa binecek, Ankara'ya dönecek ve ertesi gün Disk, «Türk-İş Genel Sekreteri işçiyle karşılaşmaktan korktu» haberlerini her tarafa yayacak. 


Ama, Türk-İş Genel Sekreteri Bossa fabrikasında işçiyle konuştu. Bütün engellemelere, Disk'in komplo çabalarına ve tehditlerine rağmen, işçiyle konuştu ve konuşması tezahüratla karşılandı. 

Teksif Adana Şubesi yöneticileri, konuşmanın vardiya değişimi sırasına rastlatılmasını istemişler- di. Saat 15.30 sıralarında, Türk-İş eğitim aracı fabrikanın önüne gitti ve oparlörlerle, Türk-İş Genel Sekreteri'nin biraz sonra işçiyle 


görüşmek üzere oraya geleceğini anons etmeye başladı. 

TUNÇ BOSSADA 

Saat 16 da Genel Sekreter 


Tunç, Teksif Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Genel Başkan Vekili İhsan Sücüllü, Genel Sekreter Vahap Güvenç, Teksif Adana Şubesi yöneticileri ve Adanalı sendikacılarla Bossa Fabrikasının önüne geldi. 

«Üzücü günler geçirdiniz. Size geçmiş olsun demek istiyorum» diyerek sözlerine başlayan Tunç, «buraya propoganda yapmaya gel. 
medim, bizden ayrılmak isteyene «hayır gitme» diyemem. Bir sendika, işçiyi hizmeti ile bünyesinde tutabilir» diye konuşmasına de vam etti ve şöyle dedi; 

«Ama biliyorum ki, hiçbiriniz Türk-İş bünyesinden ayrılmak istemiyorsunuz. Burada çıkan olayları, işçi Türk-İşten ayrimak istiyor, diye kamuoyuna aksettirmek istediler. Ama, şu ana kadar Teksif'e gelmiş bir tek istifa bile bulunmamaktadır.» 


Tunç, kendisinin gelip işçiyle konuşamayacağı söylentilerinin yayılmak istendiğini işçiye hatırlattı ve devam etti: 


«İşçi Tunç'u yuhalayacak dediler. İşte karşınızdayım ve sizden sevgi görüyorum. Bunu söyleyenler işçiyi tanımayan-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TUNÇ KONUŞMASINI YAPTIKTAN SONRA, BASIN MENSUPLARIYLA BOSSA'DAN AYRILIYOR... 


«Biz işçilikten geldik. Bundan da iftihar duyuyoruz...» 


lardır. İşçi kendisine hizmet 

edeni bilir. Tunç, bugüne kadar işçiye sadece hizmet etmiştir.» 

Türk-İş Genel Sekreteri, daha sonra olaylara değinerek şunları 


söyledi : 
«Burada olay çıkarılmasını teşvik edenler, aslında, işçi 


hak ve çıkarlarını düşünmemektedirler. Onların tek amacı ne olursa olsun olay çıkarmaktır. İstanbulda da öyle ol muştur. 16 ve 17 Haziranda da sendika özgürlüğü elden gidiyor, toplu sözleşme hakkı kaldırılmak isteniyor diye işçiyi sokağa dökmüşler, olaylar çıkartmışlar, kardeş kanı akmasına sebep olmuşlardır. Ama ondan sonra, kenara çekilmiş, bu işlerden dolayı zarara uğrayan işçilerle ilgilenmek lüzumunu dahi duymamışlardır. 
Zarar gören işçilerle ilgilenmek yine Türk-İş'e düşmüş, onlarla Türk-İş ilgilenmiştir. 
Biz bunu seve seve yaptık. Bun 


dan gurur duyuyoruz.» 

«Biz işçilikten geldik, bundan da iftihar duyuyoruz» diyen Tunç, işçilikle en ufak bir ilgisi olmayan, işçiyi tanımayan, Onun dertlerini bilmeyen kimselerin, seşdika yöneticisi olarak ortaya çıktıklarını 


belirtti. 'Türk - İş bünyesindeki bütün sendikacıların, işçilikten geldiğini hatırlattıktan sonra, 


Türk-İş'in çalışmalarını anlattı ve «biz daha yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz. Yeni hizmetler için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz» dedi, yapılan çalışmalardan iki örnek olarak, asgari ücret ve işçi emekliliği kanunun çıkarılması için verilen mücadeleyi hatırlatı ve şöyle devam etti 
«Biz bu mücadeleyi verirken, Disk yöneticileri neredeydi. 
Bırakın bize yardımcı olmayı, çalışmaların başarıya ulaşma sını engellemeye çalışıyorlardı. Çünkü onlar, işçinin hayat şartlarının daha iyiye doğru gitmesini değil, aksine, işçinin 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ezilmesini ve sömürülmesini 

isterler. Bu suretle, ezilen, sömürülen işçinin ihtilâl yapaca ğı düşüncesindedirler». 

Tunç daha sonra, işçilerle konuşmaya gelmesinin nedenlerinden birinin de toplu sözleşme konusunda, bilgi vermek olduğunu söyledi ve dedi ki : 

«Toplu sözleşme yapma yetkisini sendikalara idari makam. 
lar değil, adli makamlar, yani, bağımsız Türk hakimleri ve rir. Sendikaların toplu iş sözleşmesi çağrısına itiraz etmek bütün diğer sendikaların hakkıdır. Burada da böyle olmuştur. Sendikanız Teksif, toplu sözleşme için çağrıda bulunmuş, toplu sözleşme yapacağını diğer sendikalara bildirmiştir. Hiçbir sendika itirazda bulunmamıştır. Teksif toplu sözleşme masasına oturmaya hazırlanmaktadır. İşte bu sırada ortaya çıkıyor, Teksif sizin toplu sözleşmenizi yapamayacak diyorlar. Şurada, çok yakınınızda Tarsusta bir grev var. 
Şimdi haber aldık ki, işçi sendika aleyhinde protesto gösterileri yapıyor. İşçiye ne zamandanberi para vereceğiz diye vaadlerde bulundukları halde kaç zamandır bir kuruş para vermemişler. Parası olma yan, gücü olmayan sendikaların toplu sözleşmede başarıya ulaşma şansı yoktur.» 


Teksif”in Türkiye'nin en güçlü sendikalarından biri olduğunu hatırlatan Tunç, «bizim mücadelemiz kanun çerçevesinde olacaktır» dedi, toplu sözleşme görüşmelerinde Türk-İş ve Türk-İş'e bağlı sendika ların Teksif'in yanında yer aldığını, Türk İşçi Hareketinin mücadelesini dayanışma içinde başarıya ulaştırdığını söyledi ve «eğer» dedi, «toplu sözleşme görüşmelerinde iş. 
verenler (haklarınızı vermezlerse, işçi hareketinin tümünü, burada ya nınızda göreceksiniz ve grev gömleğini ilk giyecek de Halil Tunç olacaktır.» 


Tunç, işçilerden birlik ve bera berlik içinde olmalarını isteyerek, büyük tezahürat arasında konuşmasını bitirdi. 


Türk-iş Genel Sekreteri konuşmasını yaptığı alandan ayrılırken 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duyulan alkışlar bir gerçeği ortaya koyuyordu; İşçi Türk-İş'e beraberdir. 


BASIN TOPLANTISI 


Adana olayları hakkında o sabah düzenlediği basın toplantısın da görüşlerini açıklamış olan Türk-İş Genel Sekreteri, Disk'in anla yış ve tutumunun geniş bir tahlilini de yapmıştı. 

Tunç basın toplantısında şöyle diyordu : 


«Geçtiğimiz günlerde meydana gelen üzücü olaylar yüzünden gözler Adana'ya çevrildi; olaylar hak kında çeşitli nedenler öne sürüldü ve yine sayısız yorumlar yapıldı. 

Aslında Adana olayını tek başına ele alıp incelemek, bizi yanlış bir sonuca götürecektir. Bossa fabrikası olayı, uzun bir süredenberi sahneye konulan olaylar zincirinin bir halkasıdır. Bu ne birinci olaydır, ne de sonuncu olay olacaktır. Bu ve bundan önce uygulama alanına konulan olaylar, kendilerinin de ifade ettikleri gibi, TİP'in ayrılmaz bir parçası olan Disk'in, ideolojik amaçlarına ulaşmak için uyguladığı metodun bir gereğidir. 

Adana olayının işçinin gıyabın- da cereyan eden bir diğer yönü de gerçekte, bundan önceki olaylarda olduğu gibi, işçi hak ve menfaatiyle, sendika hak ve hürriyeti ile bir ilgisinin olmayışıdır. Olayları çıkaranlar, esas amaçlarını gizlemekie. 
kamuoyunda olayın işçi hak ve menfaatıyla ilgili olduğu kanaatini uyandırmakta büyük bir ustalık göstermektedirler. Bu yüzden de kamuoyu olayların çıkış nedenleri ni, işçi hak ve menfaatlerine bağlamaktadır. Bu durum, Türk İşçi Hareketini ciddi olarak üzmekte dir. 


YANLIŞ TEŞHİS 


Bu ve bundan önceki olayları çıkaranların amaçlarının ideolojik olduğunda ve bunların demokratik rejime karşı girişilen bir sabotajın unsurları olduğunda en ufak bir tereddütümüz yoktur. Şanssızlık, yukarda da ifade edildiği gibi, ba sınımızdan en yetkili kişiye kadar, herkesin, nedenleri derinliğine incelemeden olaylar hakkında bir yargıya ovarmasıdır. Ve maalesef bu yargılar hemen hemen her zæ 


man yanlış olmaktadır. Örneğin, iki gün önce bir demeç veren Ça lışma Bakanı, Adana olayım «sendika mücadelesi ve rekabeti» olarak nitelemiştir. Olaylar, sendikalar arası mücadele ve rekabetten doğmuş sayıldığı, yani doğru teşhis konmadığı sürece, demokrasimiz tahrip edilmeğe devam olacaktir. 

Aradan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, 16-17 Haziran olayları, halâ, sendika özgürlüğünün korunması için çıkan olaylar olarak bilinmekte ve zaman zaman bu yönde ele alınıp, makale konusu bile yapılmaktadır. Oysa, olaya neden olarak gösterilen, Sendikalar 
Kanununu değiştiren kanun 18 
Ağustostan, yani üç aydan beri yürürlükte bulunmakta, ve bütün maddeleri uygulanmaktadır. Ama bu üç aylık devre içinde ne bir sendika kapatılmış, ne bir sendikanın faaliyetine engel olunmuş ve ne de işçinin istediği bir sendikaya girme özgürlüğü elinden alınmıştır. Söylenenlerin tamamen aksine olarak, kanun, sendika temsilcilerinin güvenliğini teminat altına almış, memur - işçi ayrımına açıklık getirmiş, en önemlisi de sendikaların gerçekten özgür birer kuruluş olarak ça lışabilmeleri olanağını yaratmıştır Bu kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana, işverenler, dün olduğu gibi, sendika temsilcilerini işten ata mamaktadırlar. Bunu yapmaya kal kıştıkları taktirde, bu kanunun sağladığı bir teminatla, sendika temsilcileri, İl Hakem Kurulları tara fından göreve iade edilmektedir. 
Üç aylık dönemde, bunun sayısız örnekleri görülmüştür. 


Şimdi sormak sırası bize gelmiştir: Hani Türk-İş dışındaki sendikalar kapatılacaktı? Hani bu kanun Disk'i yok etmek için çıkarılnust? Hani, sendika hak ve hürriyeti elden gidiyordu? 

16 » 17 Haziran olaylarını sen 
dika özgürlüğü için yapılmış gibi gösterenler, herhalde söyleyecek söz bulamayacaklardır. 


ULUSLARARASI SENDİKACI- 
LIK HAREKETİNİN GÖRÜŞÜ 
İşin bir de uluslararası sendikacılık hareketi açısından ele alı- 


nan yönü vardır. 16 - 17 Haziran olayları üzerine kıyametler koparıl. 
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mış, olayları yaratanlarla ayni ideolojik görüşleri paylaşan bazı yabancı sendikacılar yurda davet edil. 
miş ve bunlara demeçler verdirilerek, «sendika özgürlüğü yok edi liyor» kıyametleri koparılmıştı. 


Şimdi bu oyunları da bozulmuş bulunuyor. 


67 milyon işçiyi temsil eden 
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) tarafından sendikalar kanunu değişikliği ve 16 - 17 Haziran olaylarının nedenini incelemek üzere Türkiye'ye gönderilen sendikacı raporunu vermiştir. Bu yabancı sendikacı, yurdumuza geldiği zaman sadece Türk-İş yöneticileri ile değil, ayni zamanda, TİP Genel Başkanı, CHP. 
Genel Sekreteri ve Disk yöneticileriyle de uzun uzadıya görüşmüş. 
onların öne sürdükleri bütün iddiaları dinlemişti. Bütün bunlardan 
sonra, bu yabancı sendikacı 16 - 17 
Haziran olaylarının sendikal hak ve özgürlükle hiçbir ilişkisi olmadığı, bu hareketin temelinde tamamen ideolojik ve politik nedenler yattığı sonucuna varmıştır. 


Bu noktada da işçi hareketinin bir üzüntüsüne değinmek isterim. 
Bir yabancı sendikacı, olaylar üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra doğru bir teşhis koyabilmek. 
te, buna karşı, ülkemizde birçok politikacı, ilim adamı, düşünür, olayları doğru teşhis etme basiretini gösterememekte, ya da buna cesaret edememektedirler. Bu durum, ister istemez, bu politikacı ve ilim adamlarımızın da demokratik rejime inanmadıkları, anarşist hareketlerle demokratik rejimin yok edilmesini arzuladıkları için demokratik rejim ve yasalara karşı girişilen hareketlere alkış tuttukları endişesini yaratmaktadır. 


İŞÇİ HÜRDÜR 


Bossa ve Paktaş fabrikaları olaylarının altında yatan gerçek bir süre sonra anlaşılacaktır ki, bu olaylar gerçekte bir sendika tercihinden çıkmamaktadır. Çünkü, yurdumuzda sendika tercihi hiç bir şekilde okısıtlanmamıştır. İsteyen işçi, istediği sendikaya herhangi bir olay çıkarmaya lüzum kalmadan geçebilir. Nitekim, bu güne ka dar bunun sayısız örnekleri görül 


TÜRK - İŞ KASIM 1970 


müştür. Bu durumu da yurdumuza gelen yabancı sendikacı gayet açık ve seçik olarak tesbit ederek raporuna almıştır. Buna göre, yurdu: muzda, işçiler istedikleri sendikaya üye olma, ya da ayrılma özgürlüğüne en demokratik şekilde sahiptir-Hi, 

Bu konuda Türk - İş olarak, basın mensuplarının huzurunda kesinlikle ifade ediyorum ki, yalnız Adanada değil, ülkemizin her yerinde, işçilerimiz istediği sendikayı seçmekte hürdür. İşçilerimizin sendika seçme hakkının korunması için birgün mücadele etmek gerekirse, bu mücadeleyi de yine Türk-İş verecektir. Ancak, işçinin sendika seçme özgürlüğü kısıtlanıyor diye işçimizi yanıltan ve kendi ideolojik amaçlarına vasıta edenlerin bu ihanetlerine de göz yummaya cak, işçilerimizi uyaracak, durumu anlatacağız. Buna rağmen, bizim hizmetimizden memnun olmayan işçiyi de sendikalarımızda zorla tutmak gibi bir görüş ve davranı- 


şın içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da olmayacağız. 


AMACIMIZ İŞÇİYE HİZMET 


Türk-İş olarak yolumuzda devamla işçiye hizmet etmek amacındayız. İşçiye hizmetten başka hiçbir şeye iltifat etmeyeceğiz. Hizmetimizin bittiğini, ya da yeterli ol. 
duğunu iddia etmiyoruz. Daha ya pacağımız, başaracağımız o birçok sorunlar var, ama bunları da halledeceğimize inanıyoruz. 


Bu hizmetlerimizin basit bir örneğini burada kısaca vermek isterim. 


Adanada tekstil işkolunda, da 
ha düne kadar, asgari ücret 10 - 11 
lira iken, yaptığımız mücadele sonunda bu rakam 18 liraya yüksel miştir. Bunun da yeterli olmadığı: nı biliyor ve yeniden yükseltmek için çalışıyoruz. Ama, şurası da bir gerçektir ki, Türk işçisi, Türk-İş dışında hiç kimseyi, hiçbir kurulu. 
şu bugüne kadar asgari ücret mücadelesi içinde görmemiştir. 


Muarızlarımızın bizi kınadıkları tek nokta vardır: «Türk-İş sınıf mücadelesi amacına yönelmiyor». 
Bunun dışında, ekonomik ve sosyal mücadelemizin kısırlığından, yetersizliğinden ciddi olarak şikâyet 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eden, ya da bu mücadelede noksan taraflarımızı eleştiren Kişiye henüz rastlamadık. Hatta bizi sınıf mücadelesi yapmadığımız için kınayanlar, «işçiye sadece toplu sözleş. 
melerle ücret artışları, iş güvenli gi, sosyal haklar sağlamak yeter değildir» demek suretiyle hizmetle rimizi teyit etmektedirler. Bu ce nahın fikriyatçıları, toplu sözleşmelerle sağlanan hakları göstererek, «ülkede işçi aristokratları yaratıldı» demektedirler. 


SINIF MÜCADELESİ 


Türkiş sınıf mücadelesi yapmıyor. Türk-İş'i bu mücadele içinde olmadığı için tenkid edenler, Anayasa'ya bağlı olduklarını öne sürüyorlar. Biz de Anayasa'ya, anayasal düzene bağlı olduğumuzu söylüyoruz. Gerçekten Anayasayı benimseyip, savunanlar kimlerdir? 
Hem soruyu cevaplandırmak, hem de «sınıf mücadelesi» görüşünü bir sonuca bağlamakta fayda vardır. 
Bizim kanaatimize göre, Anayasa” ya saygılı Anayasaya bağlı hiç kimse, sınıf mücadelesi peşinde ol maz. Ya da, sınıf mücadelesi görü şünü benimsemiş bir kişi, Anayasaya saygılı olduğunu iddia edemez. 
Bunu, Anayasa konusunda hüküm vermeğe en yetkili olan kuruluşun bir kararına dayanarak söylüyo rum, Anayasa Mahkemesi, 26 Eylül 
1967 tarih ve 1967/29 sayılı kararında, aynen şöyle demektedir : 


«Bu tür kuruluşların, Anaya sada yer almış temel ilkelere aykırı çalışmalarda bulunup bulunmadıklarını, şu veya bu siyasi partiye araç olarak Türkiyede sınıf kavgasını kışkırtmak isteyenlere yardım edip etmediklerini, kimlerden yardım alıp dıştan mali yardım görüp görmediklerini, özetle nasıl bir yol tuttuklarını izlemek, demokratik sosyal hukuk devleti içinde devlet idaresi sorumluluğunu omuzlarıma yük: lenmiş hükümetin başta gelen görevlerindendir.» 


Görülmektedir ki, Anayasa Mah. 
kemesi, sınıf Oo kavgasının kışkırtıl masının demokratik sosyal hukuk devleti içinde yeri olmadığını Anayasamızı en yetkili şekilde yorumlayarak belirtmektedir. 
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DEMOKRATİK REJİMDEN 
ENDİŞE EDENLER 


Bu arada bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Çalışma hayatında Anayasamızın öngördüğü demokrasinin yerleşip, gelişmesi ve böylelikle işçilerimizin her gün biraz daha mut-Juluğa doğru gitmeleri amacının gerçekleşmesinden en büyük endişeyi duyanlar, çalışma barışının kurulmamasını isteyenler yerli komünistlerle, bunların işbirlikçileridir. 
Bu amaca yönelen her çalışma ve her kanun, onların tahribine hedef olmaktadır. Çünkü, toplum demokratik rejim içinde gelişip, ilerledikçe onların amaçlarına ulaşmaları da o ölçüde zorlaşmaktadır. Toplum, sosyal güvenlik ve refaha ke vuştukça, hürriyetlerinden feda kârlık yapmayacaktır. Bu yüzden de, toplumu sosyal güvenlik ve refaha götüren bütün yolların dina mitlenmesini isterler. Bu olursa, çaresizlik içinde kalan toplumun, boş bir hürriyetin değer taşımadıgı inancına vararak, onların saflarında bir sınıf mücadelesine atılacağını hesaplamaktadırlar. 


Karşımızda olanların bizi kınadıkları bir diğer konu da Türk-İş” in siyasi partiler karşısında bağımsızlığını korumasıdır. Bu politika mızın ne kadar isabetli olduğunu bugünkü olaylar gayet iyi doğru lamaktadır. Hangi partiye bakılır- sa bakılsın, şu anda görülen manzara hiç de parlak değildir. Siyasi partiler, amaçlarından ayrılmış, iki. 
liklere bölünmüş, politikaları tutarsızlaşmış durumdadır. Hatta, Disk'in kendisini «etle tırnak» gibi ayrılmaz bir parçası saydığı TİP bile, bugün bölünmüş, parçalanmış, tutarsız bir politika içinde, ne yapmak istediğini bilmeden bocalayıp durmaktadır. 


Siyasi partilerin bu durumu, Türk-İş'in sendikaları, günlük politikanın çamuruna bulaştırmamakta ne kadar isabetli hareket ettiğinin en sağlam delili olmaktadır. 


SENDİKACILIK 
ANLAYIŞIMIZ 


Sendikacılık hareketinin, Disk tarafından ideolojik bir mücadele aracı Sayılmasının sonucu olarak, artık yurdumuzda iki türlü sendikacılık hareketi belirmiştir. Bir tarafta, çok büyük bir sorumluluk taşıdığını bilen, Anayasayı ne pahasına olursa olsun koruma kararın- da bir sendikacılık hareketi, karşısında ise, sendikacılığı ideolojik amaca ulaşmak için bir vasıta sayan ve karışıklıklar çıkararak, kan dökmek ve sonuçta Anayasayı Ortadan kaldırmak isteyen bir anla-MED 

Bu anlayış, amacına varmak için ne pahasına olursa olsun kan dökülmesini istemektedir. Dökülen her damla yurttaş kanının yurtta biraz daha karışıklık çıkaracağını ve her karışıklığın kendilerini biraz daha amaca ulaştıracağını hesaplamaktadırlar. İşçiyi sokağa dö. 
külmek için kışkırtmakta, sonuçta ise, bir kenara çekilip, «bu işlerden haberimiz yok» demektedirler. Kışkırtmalar sonucu zarara uğrayan, yevmiyesi kesilen, tutuklanan, işinden olan işçilerle artık ilgilenmemektedirler. Onların uğradığı zara rı karşılamak akıllarına bile gelmemektedir. 16 - 17 Haziran olaylarından sonra Türk-İşe yapılmış þinlerce müracaat vardır. Zarara uğrayan işçilerin dertleriyle ilgilenmek, onların zararlarını gidermek için çaba sarfetmek şerefi yine Türk-İş'e nasip olmaktadır. 

Türk-İş, bugüne kadar mücadelesini büyük bir olgunluk içinde yapmaya çalışmış, ülkemizde karışıklık çıkmaması için, işçileri mümkün mertebe olaylardan kaçınmaya teşvik etmiş ve yapılan tahriklere kapılınmamasını istemiştir. Hatta, yine bu anlayışının bir sonucu olarak, zaman zaman kendisine yöneltilen en ağır iftiralara bile ses çıkarmamayı tercih etmiş, işçiyi işçiye düşürmemek için cevap vermemiştir. 

Fakat sabrın da bir sınırı vardır ve Türk-İş'e hücum edenler, asıl amaçlarının Anayasayı yıkmak olduğunu da hiçbir şüphe ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuşlardır. 


Bundan sonra, Türk-İş ve ona bağlı işçilere karşı harekete girişecek olanlar, bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaklardır. 


Görülmüştür ki, meydanı boş bulduklarını zannedenler, kendilerinde hakikaten bir kuvvet vehmetmeye kalkışmaktadırlar. Kuvvetle. 


rinin ne ölçüde olduğunu bundan sonra, kamuoyu yakından görecektir. 


Disk, Adana olayında da toplu sözleşme yetkisinin idari organlar tarafından haksız olarak Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikasına verildiği söylentisini yaymak istemektedir. 
Bu, açık bir tahrikçiliğin, açık bir yalancılığın örneğidir. Çünkü, toplu sözleşme yetkisini sendikalara idare organı değil, yargı organları verir. Disk'in öne sürmek istediği iddia, en azından yargı organlarına saygısızlıktır. 


Sonuç olarak, Türk-İş'in, Anayasamıza inanmış, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin üstünlüğünü kabul eden bir kuruluş olduğunu tekrarlamak isterim. 
Türk-İş, herkesin özgürlüğe ve sosyal güvenliğe hakkı olduğu inancından hareketle, çalışan, emeğiyle geçinen herkesin ekonomik durumunun gelişmesi için mücadele etmeyi en şerefli görev saymakta, yurdumuzda, Anayasa'nın öngördüğü, sosyal hukuk devletinin bütün şartlarmı yerleştirecek bir düzenin kurulmasını amaç olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 


TÜRK İŞÇİSİ KİMSENİN KONTROLUNDA DEĞİLDİR 


Türk-İş, sendikacılık hareketi. 
nin, ne iktidarların, ne siyasi partilerin, ne de işçiler dışındaki herhangi bir kuruluşun ya da çevrenin kontrolü altına girmesine müsaade etmeyecektir. Türk Sendikacılık Ha reketi, sadece işçilerin iradesine bağlı kalacak, onlar tarafından yö netilip, onlar tarafından kontrol edilen hür bir hareket olarak kala caktır. Türk sendikacılığını bekle yen en büyük görevlerden biri de, komünist ya da faşist bütün dikta özlemcileriyle mücadele etmek, dü: şünce, söz, toplanma, sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev özgürlüklerini savunmak ve ülkemizde, siyasal özgürlük, sosyal adalet ve ekonomik güvenlik üstüne bina edilecek bir düzenin kurulmasına çalışmaktır. 


Türk-İş, bu mücadelede, ülkemizin, fabrikada, tarlada, büroda çalışan işçilerinin yanında, tüm yurttaşlarımızı da beraber görmek 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ister. Beraber görmek ister ki, in sanın hem özgür, hem de güven içinde olacağı, toplumdaki bütün grupların birbirleriyle barış içinde yaşayacağı bir ulus yaratalım. 


İşte Türk-İş bunun için müc& dele ediyor ve bunu elde edecektir». 


Tunç, basın mensuplarının sorularını da en geniş şekilde cevaplandırdı. 


SON DURUM. 


Türk-İş Genel Sekreteri Adana'dan ayrılırken, üzücü olaylar ge ride bırakılmış görünüyordu. Ancak, Disk'in Adana işçilerinden elini çekeceğini sanmak fazla hayalperestlik olacaktır. Adana bölgesinde, demokratik rejim düşmanlığı ve proleter ihtilali hevesiyle dolu cadı kazanı kaynatılmaya devam edecek; iftira, tezvirat ve Tarsus gre vinde olduğu gibi, sorumsuz vaadlerle, kazanın altındaki ateş hep alevli tutulmaya çalışılacaktır. Ama, yine Tarsus grevinde olduğu gibi, bunlar geri tepen silahlardır ve sonunda kullananı yaralamaktadır. 
Tarsusta greve sürüklenen işçi artık gerçekleri görmüştür. Tarsustaki işçiyle beraber, diğer işçiler de sorumsuz vaadlerin işçi hakkını almanın ötesinde amaçlar taşıdığını anlamışlardır. 

Ve hiç hatırdan çıkarılmaması gereken bir diğer gerçek de ateşle oynamanın tehlikeli olduğudur... 


Dm 


Toplu sözleşme çağrısına uymayan Yurtlar Kurumunda grev yapıldı 


İŞÇİ HAKLARININ ALINMASI YOLUNDA BAŞARILI 


BİR AY DAHA GEÇTİ... 


eksif Sendikası, İstanbul, Salihli ve Elazığ'da olmak üzere yürüttüğü üç grevinden birini Nisan ayı içinde sonuçlandırdı. 

580 işçinin katıldığı ve 29 gün 
devam eden Salihli İplik Dokuma fabrikasındaki grevden sonra anlaş. 
maya varılarak iki yıl için 22 lira zam alındı. 

Teksif Sendikası, adı geçen işverenle toplu sözleşme görüşmelerinde olumlu bir sonuç alamayınca konu Uzlaştırma Kuruluna intikal etti ve Kurulun verdiği karar da kabul edilmediği için greve gidildi. 

29 gün devam eden grev sırasında, Sendika işçilere on günde bir yövmiyelerini ödedi ve grevin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağladı. İşveren nihayet sendika nın isteklerini kabul etti ve iki yıl için 22 lira ücret zammı ve diğer sosyal hakları kabul etti. 

TEKSİF'İN 

İSTANBUL'DAKİ GREVİ 

Kasım ayı başında İstanbul Bilka Sanayiinde Teksif Sendikasının başlattığı grev henüz sonuçlan- 


TEKSİF'İN BİR GREVİ 
Hak almak için... 
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madı. 100 işçinin katıldığı grev, işçi hakları elde edilene kadar devam edecek. 


ELAZIĞ'DA 

Teksif Sendikasının üçüncü grevi Elazığ'da İplikçilik Kooperatifin- de. Ekim ayı ortasında başlayan grev hakkında bir açıklama yapan Teksif Sendikası «Sosyal barışa say» gılı olan ve bunun idamesini arzulayan Sendikamız, demokrasinin getirdiği hürriyetler çerçevesinde üyelerimizin haklarını alıncaya kadar mücadele edecektir» dedi. 


PETROL-İŞ'İN 
GEMLİK GREVİ 


Türkiye Petrol, Kimya ve Atom İşçileri Sendikası (Petrol-İş)'nın Gemlik Viskoz sanayiinde 19 Ekim” de başlattığı grev devam ediyor. 
Grev, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık çıkması nedeniyle sürdürülyor. 555 işçinin katıldığı grev hakkında bir açıklama yapan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı İsmail Topkar şöyle dedi: 

«32 senelik mazisi olan bu ağır 

kimya sanayii insan gücünü 

tahrip ediyor. Çalışma anında çıkan zehirli gazların tesirinde kalan birçok üyemiz, felçli ve kör durumlara düşmüşlerdir. 
Bunun yanısıra çeşitli meslek hastalıkları görülmektedir. Bunun içindir ki, 8 saat olan çalışma süresini 6 saate indirmek istiyoruz. Grevimiz bir ay devam ederse fabrika tezgahları çalışmaz hale gelmiş olacaktır. 

İlgililerle görüşmelerini aralıksız devam ettiriyoruz. Olumlu 

bir sonuç alınacağı kanısındayız.» 

METAL-İŞ'İN 

GREVİ 

Türkiye Metal-İş Federasyonuna bağlı İzmir Metal-İş Sendikasının 8 ay önce Eritelen işyerinde başlattığı grev devam ediyor. 4 Ka-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Amaç : 


sım'da bir toplantı yapan İzmir'deki sendikalar bir bildiri yayınlayarak Metalİş'in grevini desteklediklerini açıkladılar. 
OLEYİS SENDİKASININ YURTLARDAKİ GREVİ 
Türkiye Oleyis Sendikası, toplu sözleşme görüşmeleri çağrısına ve Uzlaştırma Kurulu toplantısına ka tılmayan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlügünde 9 Kasım'da greve başladı. 
Sendikanın aldığı grev kararından sonra, Genel Müdürlük yurtlarda grev oylaması yapmak istedi, ancak işçiler bunu kabul etmeyerek greve başlayacaklarını bildirdiler. 
Sendika, grevi Genel Müdürlük binası, Cebeci, Atatürk, Yenişehir Kız Talebe, 27 Mayıs ve Devrim yurtlarında başlattığı, daha sonraki günler Türkiye'nin diğer şehirlerin- de de uygulamağa karar verdi. 
SENDİKANIN AÇIKLAMASI 
Oleyis Sendikası 5 Kasım günü grevle ilgili olarak bir bildiri yayınlayarak, Genel Müdürlüğün kanunlara saygılı olmasını, işçi haklarını vermemekte direnmemesini istedi. 
Sendikanın bildirisinde şöyle deniyordu : 
«Özel kanunla kurulu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 274 
Sayılı Yasadaki boşluktan yararlanarak o yurtlarda çalıştırdığı işçileri yıllardır memur 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OLEYİS'İN YURTLAR GREVİ 


İşvereni toplu sözleşme masasına oturtmak... 


saymış ve işçi haklarından yararlandırmamıştır. 274 Sayılı Yasada son yapılan değişik likle bu işyerlerinde o çalışan ışçiler, artık işçi sayılınca Sendikamız, Genel Müdürlüğü toplu sözleşmeye çağırmış İm kat Genel Müdürlük yasanın açık hükmüne rağmen bu işçileri hala memur sayarak toplu sözleşme çağrımıza uymamıştır. Bu suretle sendikamızla işveren Genel Müdürlük arasında ihtilaf çıkmış, Uzlaştırma Kuruluna da işveren katılmamıştır. Bütün bu barışçı çabalarımıza rağmen hatalı tutumunda ısrar eden ve işçiyi köle kabul eden zihniyete sahip olan Genel Müdürlüğe Karşı greve gitmekten başka çare kalmamıştır. 9 Kasım günü Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında grev uygulamasına geçilecektir.» 
GREV BAŞLIYOR 
Oleyis Sendikası greve 9 Kasım'da başladı. Yurtlarda temizlik işleri durdu, kaloriferler yanmadı. 
Grev beş gün hiçbir olay çıkmadan devam etti. 13 Kasım günü, işçilerin haklı direnişine öğrenciler de katıldı ve grevi desteklediklerini bildirdiler. Ellerinde pankartlar olduğu halde Genel Müdürlük önüne gelen öğrenciler, işverenin tutumu- 


nu kınadılar. Genel Müdürlük binası önündeki bu gösteri sırasında polis öğrencilere müdahale etti ve tartışmalardan sonra 6 işçi ile birkaç öğrenci polis tarafından gözaltına alındı. 

BASIN TOPLANTISI 

Grev devam ederken, Sendika Genel Başkan vekili Nusret Aydın bir basın toplantısı düzenledi. İşvereni ve hükümeti uyardı, kanunların tam olarak uygulanmasını istedi. Aydın, grev sırasında çıkabilecek olaylardan sendikanın sorumlu tutulamayacağını, hakların alınma sına kararlı olduklarını söyledi. 

Daha sonraki günler, grevin sona erdirilmesi yolunda sendika yöneticileri gerekli temaslarda bulundular, bu arada Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin ve diğer ilgililerle görüşmeler yaptılar. 

GREV SONA ERİYOR 


Nihayet 18 Kasım günü, Sendika ile işveren arasındaki anlaşmazlık çözümlendi ve işveren Oleyis'in isteklerini kabul ettiğini açıkladı, böylece grev sona erdi. 

Yeni sözleşme ile, öğrenci yurtlarında çalışan işçilerin günlük ücretleri 12 lira arttı, çocuk, doğum, evlenme, ölüm ve yemek ödenekleri de işçiler lehine yeniden düzenlendi. Toplu sözleşmeden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sekiz ildeki yurtlarında çalışan 860 işçi yararlandı. 
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" Sözleşmeler 


Yeni sosyal haklar alındı 


ÇİMSE-İŞ, SAĞLIK-İŞ, GES-İŞ, PETROL-İŞ, AĞAÇ-İŞ SÖZLEŞMELER YAPTI 


asım ayı içinde Türk-İş'e bağlı kuruluşlar çeşitli işyerleri 

ile sözleşmeler imzaladı. Bunlardan Çimse-İş Sendikası, üç aydan beri Bartın'da kurulu Kalkar İşletmesi ile devam ettirdiği sözleşme görüşmelerini olumlu sonuçlandırdı. 

İmzalanan sözleşmeye göre, saat ücretlerine birinci yıl 80, ikinci yıl 30 kuruş olmak üzere 110 kuruş zam, yazlık ve kışlık giyim eşyası, çocuk zammı, ölüm ve doğum yardımları ile diğer sosyal haklar elde edildi. 


SAĞLIK-İŞ SENDİKASI KIZILAYLA ANLAŞTI 


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (SAĞLIK-İŞ) Kızılay Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı. Kızılay Genel Müdürlüğünde çalışan işçilerle, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Bursa ve Erzurum Kan Merkezlerinde çalışan üyeleri de kapsayan sözleşme iki yıl süreli. 


Sözleşme gereğince, işçiler her yıl terfilerinden ayrı olarak 50'şer lira seyyanen ücret zammı, 150 lira yemek ücreti, 15 lira çocuk parası, ölüm ve doğum yardımlarından yararlanacaklar. Kan teknisyenlerine de ücretlerinden ayrı ola rak her ay 200 lira tazminat verilmesini önören sözleşme gereğince, yaş haddi veya 25 hizmet yılını dol duran işçilere kendi arzuları ile emekliye ayrıldıkları takdirde kı dem tazminatları da verilecek. Sözleşmeye göre işçilerin haftalık çalışma süresi 41,5 saate indirildi. 


GES-İŞ SENDİKASI T.EK. 
İLE SÖZLEŞME YAPTI 


Ges-İş Sendikası Türkiye Elekt. 
rik Kurumu (T.EK.) ile on işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesini Kasım ayı ortalarında imzaladı. 

Kesikköprü, Demirköprü, Birlevik, Durucasu, Çağçağ, Kernek, Kovado, Engin, Ercis ve Anamur santrallerinde çalışan üyeler adına yapılan iki yıl süreli sözleşme ile işçilere 7-9,5 lira arasında ücret zammı, 750 lira teşvik ikramiyesi, yemek ücreti ve diğer sosyal haklar sağlandı. 


PETROL-İŞ ETİBANK 
BORAKS İLE ANLAŞTI Etibank'ın Bandırma'daki Asitborik ve Boraks fabrikalarında çalışan Petrol-İş Sendikasının üyesi işçiler, uzun bir süredir devam eden toplu sözleşme Oo görüşmelerindeki anlaşmazlık oçözümlenerek ücret artışı ve sosyal haklara kavuştu. 
Yeni sözleşmeye göre işçiler, günde 7 lira ücret zammı aldılar. 


AĞAÇ-İŞ BAŞKANI ÖMER DENİZ Başarılı bir sözleşme daha... 


AĞAÇ-İŞ'in 
SÖZLEŞMESİ 


Ağaç-İş Sendikası, İstanbul'da bulunan Sunta Fabrikası ile sözleşme yaparak 500 üyesini ücret ve sosyal haklardan yararlandırdı. 

İki yıl süreli sözleşmeye göre, üç yıla kadar çalışmış olan işçilerin günlük ücretlerine 640, 6 yıla kadar çalışanlara 8 lira, 6 yılını doldurmuş olanlara da 10 lira zam yapıldı. Ayrıca sözleşmenin ikinci yılında bütün üyelere 30 kuruş seyyanen zam sağlandı. Sözleşme, işçilere yılda bir buçuk aylık ikramiye ve diğer sosyal hakları da öngörüyor. 


AA. da toplu işçi 


çıkarma durduruldu 


CHP, ORGANI ULUS GAZETESİNDE İSE BİR GELİŞME YOK... 


ir devlet kuruluşu olan Anadolu Ajansı ile ana muhalefet partisi CHP. nin organı Ulus Gazetesindeki toplu işçi çıkarmalar geçtiğimiz ayda basın çevrelerinin ilgisini toplayan gelişmeler kaydetti. 

Öte yandan, üç basın kuruluşu, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın-İş Sendikası ve Fikir-Îş Sendikası ortak hareket ediyor ve konunun işçi lehine çözümlenmesi için büyük gayret sarfediyorlardı. 

Sendikalar, Anadolu Ajansındaki işçi tenkisatının durduruması yolunda çalışma yapması için Türk-İşe başvurdular. Türk-İş Genel Başkanı, konu ile yakından ilgileneceğini ve olumlu sonuçlanması için gayret edeceğini söyledi. 

Demirsoy, Anadolu Ajansındaki sorunun çözümlenebilmesi için ilgili bakanlar ve Ajans Genel Müdürü Atilla Onuk'la görüşmeler yapti. 

Türk-İş Başkanı, Kasım ayının ortalarında, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile yaptığı son görüşmeden sonra, konunun Ajans İdare Meclisine getirilmesi hakkında söz aldı. Birkaç gün sonra toplanan Anadolu Ajansı İdare Meclisi, işten çıkarılan fikir işçilerinin işlerine iadesine karar verdi. 

Fikir işçileri bu kararın ertesi günü, yıllarca çalıştıkları Anadolu Ajansındaki eski görevlerine başlar dılar. 

ULUS'UN DURUMU 

C.H.P. Organı Ulus gazetesindeki tenkisat konusunda ise uzun temaslar yapıldı. T.G.S. Ankara Şubesi yöneticileri, C.H.P. Merkez Yö. 
netim Kurulu üyesi ve Ulus gazetesi siyasi denetmeni Doç. Halük Ülman ile görüşmelerde bulundular, fikir işçisi arkadaşlarının gazetelerine dönmelerini istediler. 

Ülman, işlerine son verilenlere birer mektup göndererek tekrar Ulus'a dönmelerini isteyeceği hususunda söz verdi. Ama bu söz, ay sona ererken daha tutulmamıştı. 
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Konut kooperatifleri zor durumda 


«DEVLET, YOKSUL VEYA DAR GELİRLİ AİLELERİN SAĞLIK ŞARTLARINA 


arar kısa zamanda duyuldu: 

Finansman kanunu uygula 

masında konutlar için konu lan vergi muafiyeti konut kooperatifleri için uygulanmayacak, daha doğrusu kooperatif kaç konut yaptırırsa yaptırsın, bunların tamamı için elli bin liralık bir vergi muafiyeti tanınacaktı. Oysa, kat ya da daire mülkiyetine göre satılan konutlar ayrı ayrı 50 bin liralık vergi 


muafiyetinden Oo yararlanmaktaydı. 
Örneğin, 100 konut yaptıran bir kooperatifteki konutların sadece 


bir tanesi vergiden muaf tutulacak; 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buna karşı, kat mülkiyetine göre 


ayrı ayrı satılan 20 daireli bir apartmanın her dairesi de vergiden muaf tutulacaktı. Bir başka 


hesapla bir konut kooperatifi 50 
bin, örneğin 20 daireli bir apartman 
1 milyon liralık vergi muafiyetine 
s&hip olacaktı. 

Kararın duyulmasından sonra, yurdun çeşitli yerlerinde faaliyet göstermekte olan konut kooperatiflerinin yönetim kurumları derhal toplandılar. Yekdiğerinden habersiz olan yönetim kurulları, sanki, daha önce Kararlaştırmışlar gibi 


UYGUN KONUT İHTİYACINI KARŞILAYICI TEDBİRLERİ ALIR...» 


Anayasa 


ayni noktada görüş birliğine varr yorlardı: Bu durum karşısında, konut kooperatiflerinin amaca ulaşması imkânsızlaşıyordu. Hepsi de kısıtlı maddi olanaklara sahip olan kooperatif üyelerinin, bu yükün ak tndan kalkması mümkün değildi Demek bir ev sahibi olabilme umudu bu şekilde suya düşmüş olacaktı... 


TÜRK-İŞ'İN GÖRÜŞÜ 
Konut kooperatiflerinde bu 


umutsuzluk hüküm sürer, birçoğu çalışmalarını durdurmayı düşünürlerken, Türk-İş'in sesi duyuldu Genel Sekreter Tunç bir demeç vererek, konut kooperatiflerinin yeni bir vergi yükü altında bırakıla rak, «sabote edilmek istendiğini» söylüyor ve «vergi adaletini sağla. 
ma yolunda önemli bir adım sayı. 
Jacağı açıklanan işletme vergisi uygulaması, geçerli sayılması imkânsız gerekçelerle ertelenirken, adalet sizliği artırıcı bir başka uygulama, bütün ağırlığı ile dar gelirli büyük kitlelerin sırtına binmektedir» diyordu. 
Tunç'un demeci şöyleydi : 

«Vergilerle ilgili finansman kanunu çıkarılırken, başta Başbakan ve Maliye Bakanı olmak üzere bütün yetkililer, kanun ve buna ilişkin kararnamelerin, Türkiyede vergi adajetini gerçekleştireceğir ni, herkesin kazancına göre vergi vermesinin 'sağlanacağını söylemişlerdi. 

Vergi adaleti, az kazana nın az, çok kazananın çok vergi vermesi demektir ve yurdumuzda bugünkü şartlar altında vergi adaletinin varlığından bile söz edilemez. 

Vergi adaletini sağlama yolunda önemli bir adım sa yılacağı açıklanan İşletme Vergisi uygulaması, geçerli sa yılması imkânsız gerekçelerle ertelenirken ve yetkililerin vergi adaleti konusundaki sözleri, hafızalarda bütün canlılığını korurken, adaletsizliği artırıcı bir başka uygulama bütün ağırlığıyla dar gelirli büyük kitlelerin sırtına binmiştir. 

Konut spekülâsyonu gittikçe artar ve Devlet, bir yandan bu spekülâsyonu önlemek, öbür yandan da büyük halk kitlelerini konut sahibi yapmak için tedbirler alacağını resmen açıklarken, büyük kazanç sahiplerinden alınamayan ya da alınmak istenmeyen ver. 
giler, bir eve sahip olabilmek için kooperatifleşen ve hepsi de dar ve sabit gelirli olan yurttaşlara yüklenmektedir. 

Konut konusu, yurdumuzda hergün biraz daha önem ka. 
zanan bir sorun halini almaktadır. Nitekim, İkinci Beş Yıl lık Kalkınma Plânı, bu soruna önem vermiş ve özellikle, Konut yapımında okooperatitleşmenin teşvik edilmesini, bunun için de düşük faizle kredi sağlanmasını ve bu çeşit kooperatiflerin vergi kolaylıklarından yararlandırılmalarını öngörmüştür. 

Şu anda, konut kooperatiflerine uygulanmak istenen vergilendirme sistemi ise, kooperatifleşmeyi teşvik bir yana, bunu önleyici bir nitelik taşımakta, adeta konut koopera tifleri sabote edilmektedir. 

Yetkililer, demeçlerinde «devletimizin sosyal devlet» olduğunu söylerlerken, sosyal devletin ilk görevinin büyük halk kitlelerini insan haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaştırmak olduğunu da hatırlamalıdırlar. Sosyal devlette ise, bir avuç varlıklı kişi vergiden muaf tutulurken, büyük halk kitleleri, yaşama umutları kırılmak pahasına yeni vergi yükü altına sokula maz. Yine sosyal devlette, «yoksul ve dar gelirli ailelerin konut ihtiyacını oKarşılayıcı tedbirler» öncelikle alınır. 

Bu kararın derhal düzeltil. 
memesi hâlinde, işçilerin kurmuş oldukları konut kooperatifleri faaliyetlerini durdurmak gorunda kalacaklar ve bundan sonra, ne bir konut kooperatifi kurulabilecek, ne de dar ve sabit gelirli büyük halk kitleleinin bir eve sahip olabilme umudu gerçekleşebilecektir.» 


BİR EVE SAHİP OLMA UMUDU Halil Tunç'un demecinde belirttiği gibi, vergilendirme konusunda alınmış olan karar, büyük halk kitlelerinin bir eve sahip olma umudunu bir anda yok etmekteydi. Oysa, her ailenin gönlünde bütün haşmetiyle yatan aslan, bir eve, bir yu. 
vaya sahip olabilmektir. Küçük de olsa, büyük kentlerimizin zengin semtlerindeki apartmanların lüksüyle mukayese dahi edilemeyecek şekilde de olsa, bir eve sahip olabilmek... Bu, insanın hayata bağlanışmın, işe devamının, geleceğe inanmasının ilk şartını teşkil eder. 
Türk-İş'in 8'inci Genel Kuruluna sunulan İcra Kurulu raporunda da belirtildiği gibi, «evsiz barksız insan, rüzgârların önüne katılan yap- 


rak gibi, kaderiyle fazla mücadele edemeden, olayların kendini sürük. 
lediği yönde savrulur gider. Ev bark ise, dalgaların içinde çalkalanrken dahi, gemiyi, denizin sakin ve sağlam derinliğine bağlayan zincirdir. Bu eksen etrafında gemi istediği kadar yalpalıyabilir ama, ne kadar yön değiştirirse değiştirsin, zincirin etrafından ayrılmaz. Zincir gemi için nasıl bir güvence ise, insan hayatında da ev bu güvencedir. Ondan uzaklaşılabilir, fakat ona bağlı kalmak şartıyla. Ocağın dumanı ondan ayrılan insanın hayalinde daima tüter. İşçi ev sahibi olunca, yurtta düzenlik görülmeye başlar. Evi olan, işi olan bir işçi, kendi kaderini, yurdunun kaderiyle birleştirmiş köklü bir unsur olur. 
Her olay, bu köklü unsuru artık kolay kolay sarsamaz.» 


..VE GERÇEKLER 


Bütün bunlar gerçeğin ta kendi. 
siydi. Ama bir gerçek daha vardı ki, içler acısıydı. 

Biraz da, bu gerçeği ortaya ko. 
yan rakamlara bakalım. 

Yurdumuzda, İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda başlayan şehirleşme, yepyeni sorunların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu sorunlara yetkililer tarafından çözüm aranırken, gerçekçi bir görüşle hareket edilmediği için de problem gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. 
Bu sorunlar arasında sosyal bakımdan en önemlilerinden biri de şüphesiz konut meselesiydi. 

Türkiyedeki şehirleşme (10 binden fazla nüfusu olan yerler) eğilimini şu rakamlarla açıkça görmek mümkün : 


Yıl Şehirli nüfus oram (%) 

1927 16,4 
1935 16,6 
1940 18,0 
1945 18,3 
1950 18,5 
1955 22,1 
1960 29,9 


ŞEHİRLEŞME HIZI ARTACAK 

Devlet Planlama Teşkilâtı ise, önümüzdeki yıllarda şehirleşme hızının daha da artacağını tahmin ediyor. İkinci Beş Yıllık Plânda belirtildiğine göre, 1960 da tüm nüfusun % 29,9unu teşkil eden şehir nüfusu, 1980'lerde % 50'ye yükselmiş olacak. Henüz, mevcut sorunjar (bu arada konut sorunu) bütün ağırlığı ile ortada dururken, artan bir hızla devam eden şehirleşme eğiliminin yaratacağı problemler, işi içinden çıkılmaz hale getirecek. Bunu şimdiden tahmin edebilmek kehanet sayılmamalı. 


KONUTLARIN DURUMU 


Kalkınma plânları, bu durumun yaratacağı sorunları incelerken, konut meselesi üzerinde de önemle durup, çeşitli tedbirler öngörmüş bulunuyor. Aslında konu, devletin imkanları ölçüsündeki bütün olanaklarıyla üzerine eğilmesini gerektirecek kadar önem taşımakta. 
Bu konunun önemini belirtmek için bir örnek vermek gerekirse, 
yurdumuzdaki 3 milyon 495 bin 347 
konuttan sadece 87 bin 108'inde kanalizasyon bulunduğunu belirtmek yeterli olacaktır. Bir başka ifade şekliyle, yurdumuzdaki konutlardan yüzde 97,55Vinde fosseptik ve kanalizasyon bulunmamaktadır. 
Ayni şekilde, tüm konutlardan yüzde 77 sinin mutfağı, yarısına yakın kısmının da yıkanma yeri yoktur. 
Konutlardan % 97,6 sında elektrik % 97,8'inde de akar su bulunmamaktadır. 

Ana hatlarıyla belirtilen bu görünüm dahi, yürekleri sızlatmaya yeterlidir. 


KALKINMA PLÂNINDA 

KONUT SORUNU 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı konut sorununu şu sözlerle tanıtıyor : 

«Kişilerin barınma ihtiyacına cevap veren konut, toplum hayatının ekonomik ve sosyal bakımdan en önemli nusurlarından biridir. Bu önemli ihtiyacın gereğince karşılan. 
masında Anayasaya göre, Devlete sorumluluklar düşmektedir. 

Öte yandan, hızlı şehirleşme içindeki Türkiye'de şehirlerin şekillenmesinde, uzun sürede en etken faktör konut yapımı olacaktır. Bu nedenle konut, sadece barınak niteliği ile değil, aynı zamanda medeniyetin göstergesi olarak anlaşılma. 
lıdır. Konut, aile hayatının merkezi olarak hayatı doğrudan doğruya etkiler. Konut ihtiyacının iyi ve yeterli bir şekilde karşılanması sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırır. Bu hızlanma ise konut ihtiyacının nitelik ve niceliğini etkiler ve konut talebi- nin dağılımında farklılıklar ortaya çıkarır. 

Konutun, yapıcı ve alıcının kredi desteği olmaksızın konut pazarına girmelerini engelliyen, pahalı bir mal oluşu, sosyal etkileri, az gelirli ailelerin bu konuda kamu yardımına olan ihtiyacı konut pazarının, Devlet müdahalesi olmaksızın, işlemesini imkânsız kılmaktadır. Karma ekonomi düzeni içinde Devletin konut pazarın. 
daki yerini alması, piyasaya arz edeceği ucuz konutlarla üretimi etkilemek, düzenleyici tedbirler almak, yapıcı ve alı cıya kredi sağlamak, konut üretim programlarını yapmak, fiziki yerleşme planlarını ha zırlamak, alt yapı sağlamak gibi yollardan gerçekleşebilir.» 


İLKELER 


Planda yer alan bu görüşe katılmamak mümkün değil. 

Yine İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, konut konusunda 1968- 
1972 yılları arasında uygulanacak 
ilkeleri şu şekilde belirliyor : 

e Türk toplumunun gelecekte ulaşması istenen yaşama şartlarının gereği olan nicelik ve nitelikteki konut yapma faaliyetleri, uzun süreli programlarla düzenlenecektir. 
e Niteliklerinin ve arzının özellikleri yönünden çeşitli ihtiyaç gruplarının taleplerine uygun konut üretimi özellikle toplu yapı, kooperatifleşme, yoluyla sağlanacaktır. Konut yatırımlarının sosyal özelliği nedeni ile imkânlar sınırlı olan ailelere öncelik tanınacaktır. Kredi politikası buna göre düzenlenecektir. 

e Üretken yatırımlara yöneltlmeyen küçük o tasarrufların 

değerlendirilmesi yoluyla Konut finansman kaynakları artırılacaktır. Bu amaçla, konuta ayrılabilecek tasarrufların toplanıp bu sektör içinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyacak bir teşkilâtlanmaya gidilecek ve kamu özel sektör 


ilişkileri bu açıdan düzenlenecektir. 

e Devlet, gerek finansman ve gerekse konut yönünden, konut pazarındaki gereken yerini, düzenleyici ve kendi evini yapanı destekleyici olarak alacaktır. Kendi emeği ile ev yapanların ve evlerini iyileştirenlerin çabaları sınırlı kredi, geniş ölçüde teknik yardım, mümkün olan hallerde malzeme yardımı ile ve ucuz arsa sağlanarak desteklenecektir. 


sorununun Çöuygulanacak maddesi 


Nihayet konut zümlenmesi yolunda politikanın özellikle bir dikkat çekici: 


«Konut kredileri toplu konut yapımını destekleyecek yönde kullanılacaktır. Toplu konut kuruluşlarına, konut kredisi fonlarından kısa vade ve düşük faizle kredi sağlanacak, faaliyetleri arsa ve diğer konularda sağlanacak kolaylıklarla desteklenecektir. Bu kuruluşların yaptıkları konutların belirli bir standartta olması ve satış bedeli tavanı denetlenecektir.» 


UYGULAMAYA GELİNCE 


Kalkınma Plânının öngördüğü, toplu konut yapımını odestekleyecek tedbirler alınmak şöyle dursun, vergilendirmede konut kooperatifleri aleyhine yeni bir sistem getirilmek suretiyle kooperatitfleşmenin engellenmesine çalışılıyor. Hedef ile uygulama arasında ortaya çıkan bu çelişkiyi herhangi bir mazeretin arkasına gizlemek mümkün olamayacaktır. 

Kasım ayı sona ererken, konut kooperatifleri faaliyetlerini yavaşlatmışlar, bu çelişkinin düzelip düzelmeyeceğini merakla beklemeye başlamışlardı. 

Alınan yanlış karardan dönülmemesi hâlinde, konut sorununun halli yönünde kooperatiflerden hiçbir hayır ummamak gerekecektir. 
Bu durumda, Devlet, konut sorununu kendi basına çözümlemek zorunda kalacak ve bindiği dalı kestiği için herhelde bundan şikâyete hakkı olmayacaktır. Ve yine bu durumda, Kalkınma Planlarında yer alan ilke ve öngörülen tedbirlerin ciddiyetine inanmak olanağı da ortadan tamamen kalkacaktır. 
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Türk İş'in konut kooperatifi 


onut sorununun çözümlenmesinde K konut kooperatifleri büyük görev 

görmektedirler. Nitekim, Kalkınma Plânları konut kooperatiflerinin çeşitli tedbirlerle desteklenmesini öngörmekte ve bu suretle, sorunun nisbeten de olsa çözümüne yardımcı olunabileceğini ümid etmektedirler. 

Türk - İş'in teşebbüsüyle Ankarada kurulmuş olan işçi yapı kooperatifi, genişliği ve çalışmasındaki ciddiyetle, konut kovperatiflerinin sağlayacağı başarıya en güzel örneklerden birini teşkil ediyor. 
Bugüne kadar 768 dairesi tamamlanmış olan köoperatifin tamamı 2356 aileyi konut sahibi yapacak. Ne var ki, konut kooperatiflerine vurulan darbe, bu kooperatifin de geleceğini tehlikeye düşürüyor. 
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evlet,yoksul veya dar ge 


lirliyanlelerin, w »eğlrs şartlarına ' uygun konut ihtiyaçlarını karşıl 


cı tedbirleri alır... 


ne yasa 


